
Links: Beeld van de Wereldgebedsdag 2023. De kunstenares, Hui-Wen HSAIO, gebruikte verschillende motie-

ven, die de bekendste kenmerken van Taiwan benadrukken om uit te drukken hoe het christelijk geloof vrede 

en een nieuwe visie in Taiwan brengt. De vrouwen op het schilderij zitten bij een beek, bidden in stilte en kijken 

omhoog in het donker. Ondanks de onzekerheid van het pad dat voor hen ligt, weten ze dat de redding van 

Christus is gekomen.

Jaren geleden bracht ik een stilteweek door in 
de trappistenabdij ‘Maria Toevlucht’ in Zundert. 
Onder begeleiding van broeder Peter zat ik met 
een tiental andere retraitanten in totaal vijf uur 
per dag op een meditatiekussen, afgewisseld met 
bezoeken aan de kapel voor het bidden van de 
getijdengebeden. 

Ik had het zwaar. Ik was niet gewend zo lang stil 
te zijn en vond de stiltemeditaties een verzoe-
king. Ik had al snel kramp in al mijn ledematen 
en vroeg me gedurig af wat me in vredesnaam 
bezield had om me voor dit programma aan te 
melden. Tot mijn grote opluchting werd de stilte 

een aantal keer onderbroken door een inspire-
rende inleiding van broeder Peter. Dan vertelde 
hij iets over de achtergrond van Zenmeditatie en 
deelde hij diepzinnige teksten met ons. Een van 
die teksten bewaarde ik in mijn meditatieschrift 
en nam me heilig voor die altijd bij me te houden. 
Maar ik raakte de meditatie kwijt. 

Sinds onze verhuizing vijf jaar geleden, heb 
ik allerlei schiften doorgebladerd en boeken 
omgekeerd, maar vinden deed ik de meditatie 
niet. Tot ik onlangs mijn studeerkamer opruimde 
en in een tijdschriftbak met een allegaartje aan 
foto’s, kaarten en paperassen, het verfomfaaide 

stukje papier vond. ‘Als je hart rondzwerft en 
lijdt, breng het behoedzaam terug op zijn plek 
en plaats het zacht in de tegenwoordigheid van 
je Heer. Zelfs als je in je hele leven niets hebt 
gedaan, behalve je hart terug te brengen en 
weer in de tegenwoordigheid van onze God te 
plaatsen, alhoewel het iedere keer wegliep nadat 
je het teruggehaald hebt, dan heb je je leven ver-
vuld’ (de heilige Franciscus van Sales, 1567-1622). 

Voor mij een oneindig liefdevolle en genadige 
oproep, die resoneert met de periode van 
inkeer, de veertigdagentijd, waarop we ons nu 
voorbereiden.  

Je hart terugbrengen naar God 
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Op Wereldgebedsdag vrijdag 3 maart gaat het 
gebed de hele wereld rond. In 1887 riepen Ameri-
kaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. 
Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde 
dag van gebed waaraan 183 landen meedoen. 
Sinds 1929 wordt ook in Nederland deze interna-
tionale dag gevierd, georganiseerd en gedragen 
door vrouwen, maar iedereen is van harte welkom. 

De Wereldgebedsdag 2023 is voorbereid door 
vrouwen uit Taiwan. Het thema I have heard 
about your faith is gebaseerd op het Bijbel-
boek Efeziërs 1:15-19. Paulus dankte God voor 
de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden en 
bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: 
de hoop waartoe God de discipelen heeft ge-
roepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis 
en de onmetelijke grootheid van Gods kracht. 

Er wordt gebeden voor het volk van Taiwan. 
Maar ook wordt er voor de wereld gebeden en 
gezongen. Amsterdam doet van harte mee aan 
dit gebed. 

Vieringen Wereldgebedsdag op vrijdag 3 maart: 
•	 Kosterij Nieuwendammerkerk,  

Brede Kerkepad 6: 10.30 uur;
•	 Elthetokerk, Javastraat 118: 14.00 uur;
•	 Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14: 15.00 uur;
•	 Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560: 11.00 uur;
•	 De Nieuwe Stad, Luthulliplein 11: 19.30 uur.

Op zaterdag 11 maart: 
•	 De Ark, Van Ollefenstraat 9: 14.00 uur.

Voor meer locaties en als u thuis de liturgie wilt 
meebidden, zie wereldgebedsdag.nl.

Wereldgebedsdag

‘Gaan we nog vasten?’, vragen mijn man en 
ik ons af. ‘Wat bedoelen jullie met vasten?’ 
wil ons nichtje van 8 weten. ‘Vasten bete-
kent dat we een tijd iets níet gaan doen wat 
we eigenlijk wel willen doen. Iets niet eten 
of drinken waar we wel zin in hebben. Ons 
nichtje is teleurgesteld: ‘O, ramadan dus. 
Dat weet ik allang.’

Op Aswoensdag, dit jaar op 22 februari, begint 
de tijd naar Pasen. Zondag 9 april is het eerste 
paasdag. Deze periode duurt 40 dagen plus 
zes zondagen, de zevende zondag is Pasen. 
Op Aswoensdag zijn protestanten welkom in 
rooms-katholieke of oecumenische vieringen 
om een askruisje te halen. De priester tekent 
een kruisje van as (boete doen) op het voor-
hoofd van de kerkgangers. Dat kruisje mar-
keert de overgang tussen het gewone leven, 
met carnaval als ultieme gekte en de periode 
van voorbereiding op Pasen. 

De drie dagen van Pasen beginnen op Witte 
Donderdag (6 april). In de kerk gedenken 
we dan het Laatste Avondmaal van Jezus 
en zijn leerlingen door net als zij met elkaar 
brood en wijn te delen. Op Goede Vrijdag (7 
april) is er een sobere dienst, want we zijn 
aangeslagen om de dood van Jezus en allen 
die schuldeloos vermoord zijn. Op Stille Za-
terdag ervaren we iets van de nacht van het 
leven, het grauwe, het uitzichtloze. Maar ge-
lukkig breekt juist dan ook de vreugde door 
van het feest van de opstanding van Christus. 
We vieren het nieuwe leven voor wie op Zijn 
weg vertrouwt. 

Vasten
Tijdens de veertigdagentijd (niet op de zon-
dagen, die hebben een blijde sfeer) zijn er 
christenen die vasten. Dat is niet verplicht, 

maar een keuze. Voor moslims is vasten ver-
plicht als de vierde van de vijf zuilen (leef-
regels) waaraan zij zich te houden hebben. 
Doel ervan is zelfdiscipline. Vasten is voor 
moslims als een schild waarmee zij zonden 
van zich leren afhouden. Ze oefenen zich in 
het niet toegeven aan impulsen, aan zín in 
iets, ze leren erdoor beter te kiezen. Vasten 
op zes bepaalde dagen per jaar is voor joden 
een uiting van verdriet en berouw, van ver-
slagenheid om de vele vernietigingen in hun 
geschiedenis, maar het is ook een voorberei-
ding op de dag van Verzoening met God en 
met elkaar. 

Eigentijds christelijk vasten lijkt meer op Is-
lamitisch vasten dan op Joods vasten. Afzien 
van iets (vlees, alcohol, auto, vliegtuig, sociale 
media, kleren, seks) is een oefening in bewus-
ter leven, in concentratie op wat we doen en 
laten. Het is vaak een uiting van kritiek op mis-
bruik van de aarde door overconsumptie. Het 
toont verlangen om bij te dragen aan noodza-
kelijke veranderingen van onze gezamenlijke 
levensstijl. Wekelijks een sobere maaltijd de-
len of een appgroep opzetten om ervaringen 
uit te wisselen, helpen daarbij. De een doet 
het makkelijk, de ander moet vechten met 
zichzelf om niet toe te geven aan verleidin-
gen, samen lukt het. 

Het klinkt heel mooi, vasten. Toch is er een Bij-
beltekst (Jesaja 58:5) en een lied (537) waarin 
gescholden wordt op mensen die vasten. Wie 
vast, kan ook te veel met eigen (religieuzige) 
behoeften bezig zijn. Dat vasten is niet te ver-
trouwen. 

Een gezegende veertigdagentijd!

Greteke de Vries, predikant Muiderkerk

Vertrouwen in vasten
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De rubriek Kerkplekken Actueel bevat nieuws van alle kerkplekken: de wijkkerken en 

de pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam. De stukjes kunnen een korte 

overdenking zijn of een aankondiging van een bijzondere gebeurtenis of activiteit. Leer 

ze kennen, deze pareltjes van de stad.

Westerkerk Centrum
Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl

De toren van de Westerkerk staat de komende tijd in de steigers. Er moet 
gerestaureerd worden, want het 400 jaar oude metselwerk is ernstig aan 
vernieuwing toe. De gemeente Amsterdam is daar als eigenaar van de to-
ren verantwoordelijk voor. Helaas zullen ook de klokken moeten zwijgen, 
want ook zij gaan in restauratie. 
Dat is een verlies, want sinds maart 2022 luiden we de klokken van de 
Westerkerk elke maandagavond een kwartier lang in verbondenheid met 
mensen in Oekraïne en op zoveel andere plekken waar oorlog is. Wat wel kan: in gedachten blijven 
luiden, online de klokken laten klinken met opnames van het afgelopen jaar en zo verbonden blijven in 
luidend gebed. Dus: volg Westerkerk op Facebook en luid als het ware mee!

Noorderkerk Centrum
Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl

In april vieren we het vierhonderdjarig bestaan van de Noorderkerk. Op 
paaszondag 1623 (16 april) werd de eerste kerkdienst gehouden en sinds 
die zondag staat de Noorderkerk als een huis van God in de Jordaan. In 
aanloop naar het jubileum gaan we in een viertal diensten op zondagavond 
op zoek naar wat de Bijbelse rivier en de Amsterdamse wijk met dezelfde 
naam gemeen hebben. De naam Jordaan van de wijk heeft waarschijnlijk 
niets met de rivier te maken, maar de Bijbelverhalen over de Jordaan ra-
ken op verrassende manieren aan het leven in de Amsterdamse Jordaan vroeger en nu. Voor meer 
informatie zie onze website.
  

Keizersgrachtkerk Centrum
Paulien Brink tienerwerker Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl

Op een avond bij de tieners van de Keizersgrachtkerk staan altijd twee 
dingen centraal: samen eten en een leuke activiteit. Met een met-pizza-
patat-of-cola-gevulde-maag wordt er gestreden tijdens de spelletjes-
avond of het glowgolfen, minigolf op een prachtig versierde baan. De 
tienergroep is niet het enige wat er in de Keizersgrachtkerk is opgezet 
voor de jeugd. Aan alle kanten zetten Keizersgrachtkerkers zich in voor 
het kinder- en jongerenwerk. Oppas voor de allerkleinsten, knutselen bij 
Hand-In-Hand voor kinderen van de basisschoolleeftijd, kerstmusical voor en door kinderen (zelfs 
met een echte baby) en een groep jongeren die elke maand bij elkaar komt; voor iedereen is er een 
plekje.

we•Worship
René Visser initiatiefnemer we•Worship
weworship.nl

Wat is aanbidding? Deze vraag stond centraal op een van de worshiptrai-
ningen van we•Worship. Is het zingen, bidden, iets doen in geloof? Het 
antwoord op de training verraste mij: het is meedoen met de hemel waar 
Gods aanwezigheid alles is. Hier op aarde richten we ons op die aanwezig-
heid van God door te zingen, te bidden en onze aandacht op God te rich-
ten. Een prachtig beeld wat helemaal aansluit bij de ervaring op een wor-
shipavond. Want mensen komen binnen met drukte, situaties en zorgen, 
maar gaan vaak naar huis met een bewustzijn van God. Aanbidding is een stukje hemel op aarde!  

Taizé in Amsterdam 
Stacey Krom jongerenwerker Taizé in Amsterdam 
taizeinamsterdam.nl 

Ik krijg een mailtje van de Nassaukerk, waar wij maandelijks vieren. Er is 
besloten om in verband met de energieprijzen in de wintermaanden in de 
kleine zaal te kerken. De vraag is of wij volgen. Natuurlijk heeft onze Tai-
zéviering baat bij de sacrale sfeer van de kerkzaal. De vrijwilligers weten 
er ook precies het decor op te hangen. 
Het zou makkelijk zijn de oproep naast ons neer te kunnen leggen, maar 
het wringt. Het voelt niet solidair. Ik ben geraakt door een gesprek met 
een jongedame uit Oekraïne, met wie ik tijdens de Europese ontmoeting van Taizé in Rostock een 
kamer in een gastgezin deelde. 
‘De West-Europeanen zeuren over hun energieprijzen, maar ik weet niet eens of en wanneer ik 
stroom heb thuis.’ Zij werkt op afstand voor een Amerikaans bedrijf en is bang dat haar baan in ge-
vaar komt. Ze is blij dat ze kan werken en trots dat ze belasting mág betalen. ‘Want daarmee wordt 
de strijd tegen de agressor betaald!’ Wij vierden dus zonder zeuren in de kleine zaal. Wie weet de 
volgende keer - net als in Rostock - met een dekentje op schoot in de kerkzaal. Daar is de akoestiek 
toch veel fijner. 
 
 

Wijkgemeente Noord
Els van Swol gemeentelid Nieuwendammerkerk
nieuwendammerkerk.nl

Afgelopen weken werd de Watersnoodramp uit 1953 herdacht. In 1916 was 
er een overstroming rond de Zuiderzee. In de consistoriekamer van de 
Nieuwendammerkerk hangt hiervan een luchtfoto. In de kerk geeft een 
peilsteen aan tot hoe hoog het water op 28 februari kwam. Hoe zou er door 
de toenmalige predikant, ds. R.E. Wieringa over zijn gepreekt? Als was het 
een straf van God voor de zonde van de mens? Of pastoraal, zoals ds. K.H. 
Miskotte in 1953 in de Westerkerk deed? Die foto en die steen zouden ook een rol kunnen spelen in een 
tijd waarin de zeespiegel door klimaatverandering stijgt. Als waarschuwing en appèl.

Osdorp-Sloten Nieuw-West
Herman Bouma diaconaal opbouwwerker Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl

Als diaconaal opbouwwerker mag ik bouwen aan een plek waar mensen 
kunnen ontdekken dat ze er niet alleen voor staan. Dat doe ik op uiteen-
lopende manieren: door met mensen te eten; door taal te oefenen; door 
spullen te repareren; door talloze kopjes koffie en thee; door mensen een 
luisterend oor te bieden, of beter gezegd, door mensen elkaar een luis-
terend oor te laten bieden. In Osdorp, zoek ik nadrukkelijk de verbinding 
met de wijkgemeente en het kerkgebouw De Opgang. Die verbinding is van wezenlijk belang. De kerk 
heeft iets te bieden wat ander maatschappelijk werk niet te bieden heeft. Zelfs als we er helemaal 
alleen voor lijken te staan, is er een God die ons nooit alleen laat. Natuurlijk kunnen mensen die God 
ook buiten de kerk om ervaren en ontdekken, maar de kerk is daar wel een uitgelezen plek voor.
 

Regenbooggemeente 
Nieuw-West
Nellie van Voornveld buurtdominee Regenbooggemeente
regenbooggemeente.nl

Vijf mensen die meedoen met het ochtendgebed: dat is een topdag. 
Twaalf stemmen bij de Taizé-viering, zes tieners die samen eten, vier ou-
ders met hun peuters bij de spelinloop. Er passen veel mensen in ons ge-
bouw, maar vaak zijn het kleine groepen. Ik vind dat soms jammer. Maar 
ik merk rond De Ark dat er eigenlijk niemand onder de indruk is van getallen. Steeds zijn er weer 
nieuwe groepjes. Zo vieren we in de veertigdagentijd elke woensdag een vesper ergens in Nieuw-
West. Zo vormen we kleine eilandjes waar geoefend wordt in hoop, waar gerekend wordt op Gods 
trouw, waar gespeeld en gedeeld wordt. ‘In de kerk is het genoeg als je kunt tellen tot twee of drie’, 
zei iemand. ‘God is in ons midden.’ 

De Binnenwaai Oost
Marjolein Hekman voorganger De Binnenwaai 
debinnenwaai.nl

In De Binnenwaai zijn we op dit moment nog een beetje aan het bijkomen van 
alle kerstdrukte en allerlei wintergriepjes. Het is goed om even niet te hard 
te rennen en juist goed adem te halen. Bijvoorbeeld in de Week van gebed 
waarin we met elkaar stil werden en samen hebben gebeden en gezongen. 
Tegelijk kijken we ook vol verlangen vooruit. Naar nieuwe dingen die kun-
nen opbloeien, zoals de brunchvieringen en meditatieve vieringen. Nu nog 
bloembolletjes in de knop, waar we hoopvol naar kijken wat er mag opbloeien. 

Elthetokerk Oost
Lyanne van Rijn tienerwerker Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

Sinds de zomervakantie zijn we in de Elthetokerk gestart met een reeks 
tieneravonden. Meestal met de tieners uit de Elthetokerk en zo nu en dan 
met tieners van andere kerken uit de buurt. Gezellige zaterdagavonden 
boordevol competitie. Competitie tegen elkaar, waarbij marshmallowtorens 
gebouwd worden of woorden geraden moeten worden. Maar ook competi-
tie tegen andere kerken bij het spel Sirkelslag. De tieners hadden daarvoor 
zelfs een journaal gemaakt voor het goede doel. Aan actie en enthousiasme geen gebrek. We starten 
de avond altijd met samen eten; na het eten barst de competitie los en laat iedereen zich van zijn 
meest fanatieke kant zien. Na afloop kan het verlies bij de verliezende partij nog net aan geïncasseerd 
worden, maar dan geldt gelukkig iedere tieneravond weer: volgende keer weer een herkansing!

Muiderkerk Oost
Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl

Afkomstig uit een familie van onderwijsmensen realiseer ik me hoezeer 
‘iets leren’ mij met de paplepel is ingegoten. In de vakanties bezochten 
we kerken en leerden mijn drie broers en ik van onze ouders van alles 
over bouwkunde en kerkgeschiedenis. Toen ik laatst met wat jongeren (12-
17 jaar) uit de Muiderkerk in de Westerkerk was, vroeg ik hen hoe oud zij 
dachten dat deze kerk was. Nou, oud. Hoe oud? Toch wel 50 jaar. Eh, nee, 
400 jaar. Ze gingen op slag beter kijken, vragen stellen. Kan het stedelijk jongerenwerk iets doen aan 
culturele en kerkelijke vorming?



WIJK KERK TIJD ZONDAG 19 FEBRUARI ZONDAG 26 FEBRUARI ZONDAG 5 MAART ZONDAG 12 MAART ZONDAG 19 MAART ZONDAG 26 MAART

Centrum Keizersgrachtkerk 10.30 Pete Pronk Ds. Annelies Jans Ds. Wielie Elhorst
Ds. Annemarie van  

Wijngaarden
Ds. Annelies Jans Ds. Marleen Blootens

Noorderkerk
10.00
18.30

Ds. Huib Klink
Ds. Johan Visser

Ds. Johan Visser
Ds. Dick Wolters

Ds. Johan Visser
Ds. Jan Scheele Goedhart

Ds. Johan Visser
Ds. Arie de Fijter

Ds. Dick Wolters
Ds. Johan Visser

Ds. Johan Visser
Ds. Bert Karel Foppen

Oude Kerk
11.00
18.30

Erik Idema
Muziekvesper

Ds. Marcel Barnard
Abdijvesper

Ds. Harry Pals
Evensong

Ds. Erik Olsman
Abdijvesper

Ds. Hans Uytenboogaardt
Muziekvesper

Ds. Marcel Barnard
Abdijvesper

Oude Lutherse Kerk 10.30
Ds. Hetty Brederoo-

Reitsma
Ds. André v.d. Stoel Ds. Andreas Wöhle Ds. André v.d. Stoel Ds. Robert de Vos Ds. Rosaliene Israël

Westerkerk 10.30 Ds. Ruurd v.d. Weg

Ds. Herman Koetsveld; 

Cantatedienst 

Dr. Cristina Pumplun (17.00)

Ds. Herman Koetsveld Ds. Herman Koetsveld Ds. Jan-Gerd Heetderks Ds. Herman Koetsveld

Diensten met 

Belangstellenden
19.00 Ds. Taco Koster Rens de Ronde Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Nienke Hofsink

De Waalse Kerk	 11.00 Ds. Henk Spoelstra René Mynkong Ds. Karel Blei Ds. Henk Spoelstra Nienke Meuleman Ds. Henk Spoelstra

Dominicuskerk 11.00 Ds. Tim Vreugdenhil Ds. Gerard Swüste Ds. Mounir Samuel Ds. Eva Martens Ds. Colet v.d. Ven Ds. Arjan Broers

De Rode Hoed - 

Ekklesia Amsterdam
11.00 Ds. Kees Kok Ds. Alex van Heusden Geen dienst Ds. Mirjam Rigterink Ds. Geeske Hovingh Predikant onbekend

Noord Bethelkerk 10.00 Ds. Bara van Pelt Ds. Kees Zwart Ds. Ole van Dongen Ds. Bara van Pelt Ds. Trinus Hibma Ds. Klaas Holwerda

Nieuwendammerkerk 10.00 Ds. Paula de Jong Ds. Cor Ofman Ds. Klaas Holwerda Ds. Paula de Jong Ds. Jan Lammers Ds. Paula de Jong

Dorpskerk Durgerdam 10.30 Geen dienst M.m.v. pioniersplek Gist Geen dienst
Samen in Ransdorp-

Holysloot in Holysloot
Geen dienst Jan Douwes

Ransdorp-Holysloot 10.00 Ds. Theo Wielsma Ds. Gerdien Neels René Wichers Ds. Gerdien Neels Ds. Marjan van den Burg Frank Werkdam

Dorpskerk Zunderdorp 10.00 Ds. Taco Koster Ds. Marco Batenburg Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Arie de Rover

West Hebron 12.00  Daan Savert Jurjen de Bruijne Ruth Six Jurjen de Bruijne Margrietha Reinders Joost v.d. Bogert

Jeruzalemkerk 10.00 Ds. Richard Saly Ds. Richard Saly
Ds. Jan-Maarten 

Goedhart
Ds. Richard Saly Dr. Bernhard Reitsma Ds. Richard Saly

Nassaukerk 10.30 Ds. Trinus Hibma Ds. Lydia Meiling Morgengebed Ds. Rinse Reeling Brouwer Ds. Cor Ofman Ds. Piet Kooiman

Nieuw-

West
De Opgang 10.00  Ds. Sietske v.d. Hoek Geen dienst Ds. Martijn van Leerdam Geen dienst Ds. Wessel Stoker Geen dienst

Regenbooggemeente 10.00  
Lunchviering Ds. Nellie 

van Voornveld (11.30)
Ds. Piet Kooiman Ds. Gerben van Manen Ds. Wout v.d. Spek Ds. Gerben van Manen

Lunchviering Ds. Nellie 

van Voornveld (11.30)

Sloterkerk 10.00  Geen dienst Dr. Anneke J.G. Mooi Geen dienst
Drs. Hedwig Akkerman-

de Haan
Geen dienst

Drs. Tjitske de Vries-

Meijer

Zuid Oranjekerk 10.00  Ds. Fieke Klaver Ds. Wielie Elhorst Ds. Greteke de Vries Ds. Kees Zwart Ds. Wielie Elhorst
Ds. Bart-Niek 

van de Zedde

Pelgrimskerk in de 

Goede Herderskerk
9.30  Ds. Sieb Lanser Ds. Harmen de Vries Ds. Bram Sneep Ds. Harmen de Vries Drs. Renger Prent Ds. Barbara de Groot

De Thomas 10.30  Dr. Cristina Pumplun Ds. Ruben van Zwieten Ds. Evert Jan de Wijer Ds. Evert Jan de Wijer Drs. Bart-Jan van Gaart Ds. Evert Jan de Wijer

Vrijburg 10.30  Ds. Joost Röselaers Predikant onbekend Ds. Foeke Knoppers Ds. Rachelle van Andel Ds. Joost Roselaers Ds. Jan van Aller

Willem de Zwijgerkerk 10.00  Ds. Klaas Holwerda 

Leerhuis 

Tenach&Evangelie Dr. 

Wout van der Spek (10.30)

Ds. Lennart Heuvelman Morgengebed Dr. Wilken Veen

Leerhuis 

Tenach&Evangelie 

Ds. Eddy Reefhuis (10.30)

Oost De Binnenwaai 11.00   Marjolein Hekman Alternatieve viering
Marjolein Hekman, 

brunchviering
Ds. Casper van Dorp

Oec. viering met o.a. 

Marjolein Hekman
Alternatieve viering

De Bron 10.00  Ds. Gerbrand Molenaar Ds. Dirk-Jan Thijs Ds. Rene Visser Ds. Gerbrand Molenaar Ds. Gerbrand Molenaar Ds. Marjolein Hekman

Elthetokerk 10.00  Ds. Gerben van Manen Ds. Martijn van Laar Ds. Nellie van Voornveld Ds. Martijn van Laar Jurjen de Bruijne Ds. Pieter Boomsma

Muiderkerk 10.30  
Dienst door 

gemeenteleden
Ds. Greteke de Vries Ds. Margrietha Reinders Ds. Greteke de Vries Ds. Martijn van Laar Ds. Julia van Rijn

Zuidoost De Nieuwe Stad 9.30 
Samen in De Drie 

Stromen

Samen in De Drie 

Stromen 
Martine van Garderen Ds. Titus Hilbma Ds. Jan van der Meulen Ds. Robert de Vos

De Drie Stromen 9.30  Ds. Justine Aalders Ds. Theo Wielsma Samen in De Nieuwe Stad Samen in De Nieuwe Stad Samen in De Nieuwe Stad Samen in De Nieuwe Stad

 

Kerkdiensten Amsterdam - februari/maart 2023

Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, als kerkdiensten online worden uitgezonden. Op protestantsamsterdam.nl vindt u de adressen van de kerken en een overzicht van de diensten ook met Aswoensdag 

(22 februari) en Biddag voor Gewas en Arbeid (8 maart).



AGENDA februari/maart

4 KERK IN MOKUM FEBRUARI 2023

MAANDAG 20 FEBRUARI
Zinnig Noord: Zinnig Eten
De open community Zinnig Noord verzorgt elke 
derde maandag van de maand Zinnig Eten, een 
ontmoetingsplaats voor (Noord) Amsterdam-
mers die op zoek zijn naar diepgang en inspire-
rende contacten. Zinnig Noord zorgt voor een 
pan soep en brood (of een stevige salade). Als 
je wilt, neem jij iets lekkers mee: je favoriete dip, 
een kleine salade, een toetje. Als gast kun je (in 
afstemming) iets inbrengen rond het thema: een 
gedicht, muziek of een ervaringsverhaal. Mail ons 
via: info@zinnignoord.nl. 
Ma. 20 feb. en 20 mrt. De Ark, De Banne 
Buikslootlaan 63-C, 18.30 uur

DINSDAG 21 FEBRUARI
Lunchbreak Liefde met Eline Kik en Dirk Sijmons
Dominee Evert Jan de Wijer van De Thomas spreekt 
met gasten over de thema’s: geloof, hoop en liefde. 
In deze lunchbreak spreekt hij met Eline Kik, direc-
teur van Green Business Club Nederland en Dirk 
Sijmons, zoon van de architect en schatbewaar-
der van De Thomas, over liefde voor duurzaam-
heid. Welk ideaal staan hen voor ogen? Wat zijn 
grote of kleinere triomfen, maar ook: waarin wer-
den zij teleurgesteld en hoe houd je dan toch vol? 
Di. 21 feb. De Thomas, 12.30 uur, ticket via: 
dethomas.nl  

ASWOENSDAG 22 FEBRUARI
Orgelconcerten in de Westerkerk
22 feb: Evan Bogerd; 1 mrt: Luuk Schuurman; 8 
mrt: Maarten Wilmink; 22 mrt: Andries Bogerd.
Aswo. 22 feb. 1, 8 en 22 mrt. Westerkerk, 
13.00-13.30 uur, collecte na afloop

Aswoensdagviering in de Oranjekerk
Op woensdag 22 februari start de veertigdagen-
tijd op Aswoensdag, een dag waarop we vooruit-
kijken naar de periode van reflectie en bezinning 
voor Pasen. Er wordt gestart met een gezamenlij-
ke sobere maaltijd, daarna een avondgebed onder 
leiding van ds. Wielie Elhorst. Er is ook aandacht 
voor het thema duurzaamheid dat goed past bij de 
bezinning waar de veertigdagentijd toe oproept.  
Wo. 22 feb. Oranjekerk, 18.00 uur: maaltijd; 
19.00 uur: avondgebed, aanmelden voor de 
maaltijd kan bij Gijs-Bert Vervoorn via: 
beheer@oranjekerkamsterdam.nl

Taizéviering in de Nassaukerk 
Er worden Taizéliederen gezongen: korte muziek-
fragmenten op tekst die zich steeds herhalen. 
Een Bijbeltekst wordt voorgelezen en er is een 
lange stilte waarin je tot rust kunt komen of je 
verder kunt bezinnen op de Bijbeltekst. 
Het programma is altijd als volgt: 17.00 uur: sa-
men opbouwen; 18.00 uur: maaltijd 19.00 uur: 
themagesprek over de tekst in de viering; 20.00 
uur: Taizéviering; 21.00 uur: borrel. 
Wo. 22 feb. en do. 2 mrt. Nassaukerk, Taizé-
viering: 20.00 uur, aanmelden voor de maal-
tijd via: pionier@taize.amsterdam 

DONDERDAG 23 FEBRUARI
Bijbels Leerhuis in De Thomas
Bijbels Leerhuis over de Bijbelse boeken Koningen 
onder leiding van dr. Wilken Veen en dr. Wout van 
der Spek. Wat is een goede koning? Georganiseerd 
door het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie. 
Do. 23 feb. 9 en 23 mrt. De Thomas, 14.00 uur

we•Worship op Zolder Van Limmikhof
Iedere laatste donderdag van de maand is de Zol-
der van de Van Limmikhof de plek om God te aan-
bidden. Mensen worden geraakt door de kracht 
van God in aanbidding en gebed of ze er nu be-
kend mee zijn of helemaal niet. 
Do. 23 feb. Van Limmikhof, Nieuwe Keizers-
gracht 1A, 20.00 uur, weworship.nl

VRIJDAG 24 FEBRUARI
Braambosgebeden in de Westerkerk
Op zes vrijdagmiddagen in de voorbereidingstijd 
voor Pasen is iedereen welkom voor een half uur 
rust te midden van het drukke stadsgewoel rond 
de kaarsen in het Brandend Braambos. Dit is een 
in koper gegoten verbeelding van het Bijbelse ver-
haal van Mozes die een doornstruik zag branden in 

de woestijn. Er klinkt orgelmuziek van Max Reger 
die 150 jaar geleden werd geboren en andere or-
gelwerken passend in de veertigdagentijd. Bezoe-
kers horen teksten uit de Bijbel en moderne poë-
zie. Er is ruimte voor stilte, gebeden en een lied. 
Vr. 24 feb. 3, 10, 17, 24, 31 mrt. Westerkerk, 
17.00-17.30 uur

Filmserie: Ride Upon a Storm
Bij pioniersplek Gist wordt in de vastentijd een film-
serie vertoond Ride Upon a Storm (Herrens Veje, 
2017), onder de hoede van filosoof en schrijfster 
Désanne van Brederode. In deze serie van regisseur 
Adam Price volgen bezoekers de levens van predi-
kant Johannes en zijn dierbaren. In tien afleverin-
gen staan hun worstelingen, omgang met het lot en 
de veranderingen die zij doormaken centraal. Daar-
bij spelen uiteenlopende vormen van spiritualiteit 
en zingeving een rol. Filosoof en schrijver Désanne 
van Brederode neemt je graag mee op deze reis, 
met een korte introductie en gesprek na afloop.  
Vr. 24 feb. 10, 24, 31 mrt. en 14 apr. Gist, Nieu-
we Herengracht 18, 19.45-22.15 uur, € 12,- per 
avond of € 50,- voor de hele serie, meer info via 
gist.amsterdam/gist-cinema

ZATERDAG 25 FEBRUARI
Concertgebouw Kamerorkest in De Thomas
Het Concertgebouw Kamerorkest is een ensem-
ble dat is samengesteld uit leden van het Konink-
lijk Concertgebouworkest te Amsterdam. Ter 
voorbereiding op een reis naar o.a. Turkije en een 
optreden in het Concertgebouw, speelt het Con-
certgebouw Kamerorkest een try-out in de kerk-
zaal van De Thomas.
Za. 25 feb. De Thomas, 20.00 uur, kaarten via: 
dethomas.nl 

DONDERDAG 2 MAART
Bloeiklas: Waarom is kwetsbaarheid 
ongemakkelijk?
Weinig dingen werken zo verbindend als kwets-
baarheid en weinig dingen zijn zo eng. Waarom 
is kwetsbaarheid zo ongemakkelijk? In deze 
bloeiklas (workshop) biedt De Kwekerij ideeën en 
oefeningen aan waardoor jij beter om kunt gaan 
met kwetsbaarheid. Met de inzichten van psycho-
analyticus Paul Verhaeghe onderzoeken deelne-
mers waarom kwetsbaarheid zo gevoelig ligt in 
onze maatschappij. Ook kritisch kijken naar de 
verwachtingen van perfectie en eigen ervaringen 
worden onder de loep genomen. Zo zetten deelne-
mers samen een stap richting een eerlijker leven. 

Do. 2 mrt. Nieuwe Herengracht 18, 19.30-21.30 
uur, ticket via: kwekerijamsterdam.nl

ZATERDAG 4 MAART
Oecumenische ontmoeting bij Hoop voor Noord 
De Raad van Kerken Amsterdam nodigt u uit voor 
een oecumenische ontmoeting bij Hoop voor 
Noord. Dit is een van de geloofsgemeenschappen 
die een jaar geleden lid werd van de Raad van Ker-
ken Amsterdam. Het is een relatief jonge geloofs-
gemeenschap. Hoe is Hoop voor Noord gestart? 
Hoe heeft dit initiatief zich ontwikkeld tot de bloei-
ende gemeenschap? Amsterdam Noord kent veel 
armoede en ongelijkheid. Hoe komen de kerken in 
Noord daartegen in actie?
Za. 4 mrt. Hoop voor Noord, Rode Kruisstraat 
20, meer informatie over het programma, aan-
vangstijd en aanmelden: rvkamsterdam.nl

DINSDAG 7 MAART
Cursus Zelfliefde
Wat is zelfliefde, hoe voel en beoefen je dat? Dat 
onderzoeken deelnemers in drie inspirerende 
avonden door gesprek, oefeningen, coaching en 
ervaringsverhalen. Coach Jacquelien Weel is cur-
susleider. De echte experts zijn de deelnemers die 
hun bron van zelfliefde onderzoeken.
Di. 7 en 21 mrt. en 4 apr. Openbare Bibliotheek 
Amsterdam Van der Pek, Gentiaanstraat 1, 
19.30-21.30 uur, € 59,- minima en vrienden:  
€ 29,-, meer info en aanmelden via: 
zinnignoord.nl

WOENSDAG 8 MAART
Interactieve dienst op Internationale 
Vrouwendag
De Thomas viert Internationale Vrouwendag met 
een interactieve dienst waar de stemmen van vrou-
wen centraal staan. De avond draait om het goede 
gesprek, een lekker lied, een inspirerend gedicht. 
Wees welkom en laat ook jouw stem horen.
Wo. 8 mrt. De Thomas, 20.00 uur, meer info en 
tickets via: dethomas.nl/programma
 

ZATERDAG 11 MAART
Vrouwendag in De Ark (Slotervaart)
Vrouwen uit Slotervaart en omstreken ontmoeten 
elkaar. Een vrolijke dag met workshops, muziek, 
kledingruil en lekker eten uit verschillende cultu-
ren; ‘s middags is er voor wie wil een gebedsmo-
ment voor en door vrouwen uit de hele wereld.
Za. 11 mrt. De Ark (Slotervaart), voor tijden zie: 
regenbooggemeente.nl

ZATERDAG 18 MAART
Evensong in de Sloterkerk
Het Sloten Evensong Choir zingt een evensong 
onder leiding van Nancy Latour met liederen van 
o.a. Crum, Ebdon, Wise en Lloyd. Na afloop is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten in de plaatse-
lijke restaurants. 
Za. 18 mrt. Sloterkerk 17.00-18.00 uur, meer 
info via Joke Baars via: jbaars57.jb@gmail.com

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN  
MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE 
PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Met de Veertigdagenkalender van 2023 wil samensteller en oud-predikant van de Oranjekerk Joke 
van der Velden duidelijk maken dat niet alles kommer en kwel is, ook al leven we in een tijd waarin 
de verschillende crises over elkaar heen buitelen. Daarom draagt de nieuwe Veertigenkalender 
het thema: Zie je de bui al hangen?! De kalender bereidt de lezer stap voor stap voor op het 
paasfeest. Verhalen van inkeer en bezinning, van ‘vasten’ zoals bij de vegetarische gerechten, tot 
‘vallen’ over wat u allemaal voor de kiezen krijgt en te doen staat om uiteindelijk toch op te staan 
en verder te kunnen gaan. Dit alles is terug te vinden in de gebeden, de gedichten, de teksten en 
natuurlijk de Bijbelgedeeltes die op de zondagen worden uitgelegd en geïllustreerd.
De Veertigdagenkalender is een jaarlijkse publicatie van de Vereniging van Vrijzinnige  
Protestanten. Voor € 3,50 is de kalender te bestellen via: vrijzinnig.nl. 

Concertgebouw Kamerorkest in De Thomas, zie zaterdag 25 februari.
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Neliane (7): ‘Wanneer is God geboren?’

Annelies: Toffe vraag, Neliane! God is er altijd al geweest wordt er wel gezegd. 
Zelfs toen de aarde nog niet bestond. Toen de ouders van je ouders van je ouders 
van je ouders van je… (en zo kan ik nog wel even doorgaan) er nog niet waren… Pff, 
dat is lang hè? Je kunt ook zeggen: ongeveer 2023 jaar geleden. Toen werd Jezus 
geboren. Het jaar 0 (+/-). Ook best lang geleden. Een baby-vluchteling en een kleine 
koning van de vrede. Dat is het kerstfeest. Misschien kun je zelfs wel zeggen: het is 
elke dag een klein beetje kerst. Want zulke baby’tjes zijn er nog steeds… Elke dag 
wordt God geboren, om heel dichtbij jou te zijn!

Marjolein: Wat een mooie vraag, Neliane! We hebben net met kerst gevierd dat 
Jezus ruim 2000 jaar geleden geboren werd, maar ik denk ook dat God er altijd 
al was. Dat is best moeilijk te begrijpen. Misschien is het als met licht. Dat was er 
altijd al, op allerlei manieren, maar wordt ook steeds opnieuw geboren als wij een 
kaarsje aansteken. Dan merk je dat het een beetje lichter wordt. Ik vind het daarom 
ook wel mooi dat 25 december de dag is dat we Jezus’ geboorte vieren. Dat is de 
dag waarop gevierd wordt dat de dagen weer een beetje langer worden en er elke 
dag weer iets meer licht is.  

•	 Annelies Jans, predikant van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam-Centrum
•	 Marjolein Hekman, voorganger in De Binnenwaai in Amsterdam-Oost

Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominees Annelies & Marjolein via 
jeugd@protestantsamsterdam.nl.

In Annelies & Marjolein beantwoorden twee dominees jouw vraag

Oranjekerk Zuid
Wielie Elhorst hulppredikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Predikanten voeren een keer per jaar een gesprek met een paar kerken-
raadsleden. Predikant zijn is bij momenten best eenzaam. Met een kleine 
groep anderen in vertrouwen stil te staan bij waar je dag in dag uit mee 
bezig bent, doorbreekt dat voor een moment. Ik schrijf altijd een reflectie-
verslag waarin ik ook terugkeer naar hoe het ooit is gekomen: dit dienst-
werk aan de kerk. Dit zo in perspectief zetten en delen doet mij goed. Ik 
gun iedereen zo’n relflectieverslag. Alles nog eens op een rij en zicht op je 
diepste drijfveren, waarom je meeloopt in die wonderlijke stoet achter Jezus aan.

Willem de Zwijgerkerk Zuid
Frans Schouwenaar diaconale werkgroep Willem de Zwijgerkerk
vrijburg.nl

Enkele maanden functioneren we nu als huisgemeente. Hoe verloopt dat?
De kerkdiensten, het pastoraat en de diaconale activiteiten zijn allemaal 
doorgegaan. De (geslonken) kerkenraad heet nu kerngroep. Verder heb-
ben we er, als wijkgemeente, niet zo veel van gemerkt. 
Maar onze partners in de wijk en medegebruikers van het kerkgebouw ont-
plooien tal van activiteiten: concerten, theatervoorstellingen, toneelcur-
sussen en buurtfeesten. Er ontstaat een wederzijdse bevruchting: een van de muzikanten uit de buurt 
is onze cantor geworden, een andere onze diaconaal opbouwwerker. Sommige buurtbewoners worden 
vrijwilliger. Wie weet wat daar verder uit gaat groeien? Het voorjaar komt eraan en het wordt Pasen!

De Jordaan als plek van God. Dit jaar viert 
de Noorderkerk dat zij 400 jaar bestaat in de 
Amsterdamse Jordaan. In nog drie Jordaan-
preken een zoektocht naar wat de Bijbelse ri-
vier de Jordaan en de Amsterdamse stadswijk 
met dezelfde naam elkaar te zeggen hebben. 
Bent u benieuwd wat eeuwenoude verhalen  
- die zich afspelen bij een riviertje in Israël - te 
maken hebben met de levens van mensen in 
de Jordaan vroeger en nu? Kom dan naar de 
verdiepingsdiensten in het kader van 400 jaar 
Noorderkerk: 
Zondag 19 februari: Plek van strijd en oproer, 
ds. Johan Visser.
Zondag 26 februari: Plaats waar wonden wor-
den geheeld, ds. Dick Wolters.
Zondag 19 maart: Mokum van God, ds. Johan 
Visser.
De diensten beginnen om 18.30 uur in de Noor-
derkerk, Noordermarkt.

Save the date!
Op zaterdag 15 april wordt 400 jaar Noorder-
kerk voluit gevierd tijdens een open dag, met 
een orgelconcert, met Jordanese liederen 
door het Zwanenkoor, met spelletjes voor de 
kinderen, een rondleiding, drinken en hapjes. 
Ook is er het 400 jaar Noorderkerkconcert 

Floeten-Concert van Mariya Semotyuk en 
David Schlaffke 

Fluitiste Mariya Semotyuk, die aan het Ko-
ninklijk Concertgebouworkest is verbonden, 
en organist van de Sloterkerk David Schlaffke 
hebben een cd uitgebracht waarop zij samen 
muziek spelen van o.a. Rinck en Hummel. De 
cd is opgenomen in de Sloterkerk en de Sint 
Johanneskerk.

Actie Kerkbalans 2023: Investeren in de 
toekomst van de kerk

Met Actie Kerkbalans 2023 worden kerkbezoe-
kers, gemeenteleden en vrienden gevraagd 
om een vrijwillige bijdrage. Het is de jaarlijkse 
oproep om vrijgevig te geven. De Protestantse 
Kerk Amsterdam vraagt te geven naar vermo-
gen en met uw hart. 
Laten we deze tijd vooral zien als een geschenk 
om de kerk te vernieuwen en het koninkrijk te 
ontdekken, zoals theoloog Samuel Wells dat zo 
mooi zegt. Het is niet een tijd van wanhoop, het 
is een tijd van vernieuwing. De kerk die bestaat 
om te vieren, te beleven, om God en elkaar 
te ontmoeten. Daar willen we toch allemaal 
in investeren, juist in deze tijd! Uw bijdrage is 
meer dan welkom op rekening NL90 RABO 
0373 7414 72 t.n.v. Protestantse Gemeente  
Amsterdam onder vermelding van ‘bijdrage 

De Noorderkerk bestaat 400 jaar

Cd Floeten-Concert

Actie Kerkbalans 2023 gestart

met het Artistiek Collectief georganiseerd 
door de St. Noorderkerkconcerten. Op zondag 
16 april wordt 400 jaar Noorderkerk gevierd 
in een speciale dienst. Ook alle oud-gemeen-
teleden zijn van harte welkom omdat er na de 
dienst een reünie is van gemeenteleden van 
vroeger en nu. 
Za. 15 apr. Noorderkerk, Open dag: 9.30-
18.00 uur, Noorderkerkconcert: 20.00-21.30,  
€ 20,- , kaarten via Noorderkerkconcerten.nl

Het klassieke repertoire kent weinig wer-
ken voor fluit en orgel. David Schlaffke heeft 
daarom speciaal voor deze opname andere 
composities bewerkt die als vanzelfsprekend 
bij de klassiek/romantische klankwereld van de 
orgels van Knipscheer en Reubke passen. Het 
is een cd met een origineel en vooral opgewekt 
en sprankelend repertoire. 
Prijs inclusief verzendkosten: € 18,-. Te bestel-
len via: cd@sloterkerk.nl.

Actie Kerkbalans’ met vermelding van de wijk-
kerk die u wilt steunen. Of u kunt via iDeal uw 
bijdrage overmaken via onze website protes-
tantsamsterdam.nl/doneren. Heel hartelijk 
dank voor uw steun! Kijk voor meer informatie 
op: protestantsamsterdam.nl/actie-kerkbalans

Fragment van de voorkant van het cd-hoesje
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Vraag het aan WielieVraag het aan Wielie
Als je zó naar Bijbelverhalen kijkt, zet je ze dan niet te veel naar je 
hand? Deze vraag wordt mij herhaaldelijk gesteld, vooral als er net 
een Pride Kerkdienst is geweest. Bedoeld wordt: als je vooral door een 
‘roze bril’ naar teksten uit de Bijbel kijkt, wordt de uitleg te snel iets 
wat je graag wilt horen en niet wat de tekst te zeggen heeft. Ik snap 
die vraag, want het gebeurt dat de ontdekkingen die we als voorberei-
dingsteam doen aan een Bijbelverhaal anders zijn dan de gemiddelde 
Bijbellezer (als die bestaat) gewend is. 

Ik kan me goed herinneren dat ik als jongerenwerker voor een tiener-
dienst het verhaal over David en Jonathan nauwkeurig las (1 Samuël 
20). Zonder dit te zoeken, trof me de intimiteit tussen David en Jo-
nathan als een intimiteit die herkenning opriep. Dit zegt niets over de 
betekenis van deze tekst. Al zou je - op zoek naar de algemene beteke-
nis van de tekst - jezelf buiten beschouwing laten, dan laat een ervaring 
als deze zien dat dat helemaal niet kan en niet hoeft. Sterker nog: dat 
het begrip van de tekst uiteindelijk aan rijkdom wint als je jezelf daarin 

meeneemt. De verhalen van de Bijbel vragen er ook om. Hoe zou er 
anders een gesprek tussen jou en die tekst op gang kunnen komen? Ik 
geloof dat de woorden van de Bijbel eeuwigheidswaarde hebben, maar 
dat is wat anders dan er voor alle mensen universele betekenissen aan 
willen ontlenen. Dan doen we de Bijbel tekort. Ik pleit er voor de ver-
halen zoveel mogelijk samen te lezen, eigenlijk het liefst met groepen 
mensen die er belang bij hebben, LHBTI+-ers bijvoorbeeld, juist om de 
rijkdom van dat boek. Wil je dit meebeleven? Doe dan mee in het team 
van de Pride Kerkdienst. We beginnen deze maand weer. Meer informa-
tie en opgave via : wielie.elhorst@protestantsamsterdam.nl.
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Annemarie Almekinders (30) uit Edam is voorzitter van 

de kerkenraad van de Westerkerk. In het dagelijks le-

ven is ze arts-onderzoeker en doet zij onderzoek naar 

borstkanker in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 

Ze groeide op in Putten en bezocht met haar ouders de 

Christelijk Gereformeerde kerk.        
 
‘Al vroeg in mijn tienertijd verloor ik mijn geloof. Het botste met mijn 

rationele inslag. Omdat mijn ouders graag wilden dat ik een kerk be-

zocht zo lang ik bij hen woonde, ging ik naar de gereformeerde kerk. 

Mijn geloof kwam langzaam maar zeker weer terug. Het kan gek lopen 

in het leven: nu geef ik als voorzitter sinds begin 2021 leiding aan de 

maandelijkse kerkenraads- en moderamenvergadering in de Wester-

kerk. In de kerkenraadsvergadering worden besluiten van zaken ge-

nomen die in de moderamenvergadering acht dagen van tevoren zijn 

voorbereid. Ik structureer de gesprekken, probeer alle meningen boven 

tafel te krijgen en informeer of de meesten achter een besluit staan. 

Ook let ik erop of de stukken op tijd worden toegestuurd. Een goede 

sfeer vind ik belangrijk. Als er iets stroef is gegaan, pak ik de telefoon 

om de lucht weer te klaren. 

Voor het voorzitterschap wil ik mij laten inspireren door mijn geloof. 

Hoe geef ik als christen vorm aan het voorzitterschap, hoe blijven we 

voluit kerk, Godshuis, midden in het centrum? Dat vind ik belangrijk. 

Het gebouw mag bijvoorbeeld niet voor een houseparty worden ver-

huurd omdat de Westerkerk een gewijde plek is. Aan de zondagse vie-

ring met koffie na mag niemand zitten, daar ligt het hart van de week. 

Het voorzitterschap van de kerkenraad kun je niet half doen. Ik doe het 

met hart en ziel en ga trouw en stug door, dan ben ik er zeker van dat 

het werk gezegend wordt.’

Baukje Burggraaff

HART & ZIEL

In deze rubriek beantwoordt ds. Wielie Elhorst, predikant voor 
de LHBTI+-gemeenschap in ieder nummer een prangende vraag 
over kerk en LHBTI+-kwesties. Heb je een vraag, mail die dan 
naar: redactie@protestantsamsterdam.nl. 
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