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Meisje Maria, zing weer
van gouden engelen,
van dalende eeuwige vleugels,
van woorden die scheppen,
van een levende Zoon, de heilige God, 
ontvangen in jou, met ons, op aarde.

Meisje Maria, zing weer
van maagdelijke onschuld,
van zuivere woorden,
van waarheid klaar als kristal,
van verblindend licht,
dat onze duistere ogen zal helen.

Meisje Maria, zing weer
van grote daden voor kleine mensen,
van niet aflatende ontferming,
van een ontzettende hand,
van brekende tronen, vallende sterren,
en eer voor de mensen onder het stof.

Meisje Maria, zing weer
van gevulde monden, 
van water in de wildernis,
van goddelijke overvloed,
van beteuterde rijken met lege handen
en vragende ogen, als alles omkeren zal.

Meisje Maria, zing weer vandaag
van de God van oudsher,
van de koning van Israël,
van de stem tegen Abraham,
van de belofte van ver,
een lied van onze oudste, jongste hoop. 

Ds. Johan Visser, Noorderkerk
Naar aanleiding van Maria’s lied (Lukas 1:46-55)
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Kerst is een periode van verbinding. Samen de kerstboom versieren, vrienden en familie uitno-
digen voor het kerstdiner, omzien naar mensen die het minder hebben, bij elkaar komen in de 
kerstnachtdienst...  
Daarom heeft de kerstcampagne van de Protestantse Kerk Amsterdam dit jaar als titel: Zet je hart 
open! We nodigen je uit deze kerst je hart open te zetten. Voor de mensen om je heen, of juist 
mensen wat verder weg. Om eens een praatje aan te knopen met iemand die je nog niet kent.  

Zet je hart open! 

Week van gebed voor eenheid 2024

Meer inspiratie vind je op onze kerstpagina: protestantsamsterdam.nl/kerst
Natuurlijk ben je van harte welkom bij een van onze kerkplekken. Op de kerstpagina vind 
je een overzicht van kerstactiviteiten, ook die deel uitmaken van onze kerstcampagne.   

Iedereen die betrokken is bij de Protestantse Kerk 
Amsterdam, is van harte welkom op de nieuwjaars-
receptie op vrijdag 12 januari 2024 voor een drankje 
en een hapje. 

Vrijdag 12 januari, Noorderkerk, Noordermarkt, 
17.00-19.00 uur, opgave voor maandag 8 januari via: 
info@protestantsamsterdam.nl

Nieuwjaarsreceptie Protestantse Kerk 
Amsterdam

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan 
staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in 
het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… 
en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats 
van 21 t/m 28 januari 2024.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is af-
komstig van christenen uit Burkina Faso. In Nederland zorgen 
MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen 
Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het 
materiaal. Ramona van den Hoed, projectleider bij MissieNeder-
land: ‘De werkgroep uit Burkina Faso koos het thema Heb God 
lief… en je naaste als jezelf naar aanleiding van de gelijkenis 
over de barmhartige Samaritaan. Jezus laat daarin zien wat het 
betekent om je naaste lief te hebben.’ De volledige tekst voor 
de Week van gebed voor eenheid 2024 is terug te vinden in de 
Bijbel: Lucas 10 vers 25-37.

Terugkerende week
De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks 
terugkerende week waarin christenen wereldwijd samen bidden. 
Door samen te bidden, ervaren de deelnemers eenheid. Tegelijk 
tonen zij verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen 
van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. In Neder-
land doen ongeveer 200.000 mensen mee. Kijk voor meer infor-
matie op weekvangebed.nl. 

In het kader van de Week van gebed voor eenheid in 
Amsterdam is iedereen welkom:

Zondag 21 januari: 
• De Krijtberg, Singel 446, 16.00 uur (Raad van Kerken)
• De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 11.00 uur.
• Gerardus Majellakerk, Obiplein 8, 10.30 uur
• Wi Eegi Kerki, Krommehoekstraat 136, 11.00 uur

Zondag 28 januari: 
• Pauluskerk, Pieter Calandlaan 194, 10.00 uur 
• Osdorp-Sloten en de Regenbooggemeente 
   zie t.z.t. de website: osdorpsloten.nl   

 
 

 
 
 



KERKPLEKKEN ACTUEEL
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De rubriek Kerkplekken Actueel bevat nieuws van alle kerkplekken: de wijkkerken en 

de pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam. De stukjes kunnen een korte 

overdenking zijn of een aankondiging van een bijzondere gebeurtenis of activiteit. Leer 

ze kennen, deze pareltjes van de stad.

Westerkerk Centrum
Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl

Alles klinkt mooier in de Westerkerk - en zeker ook Bachs Weihnachtsora-
torium! Dat denk ik steeds als ik weer eens het reclamespotje van het Con-
certgebouw langs hoor komen op Radio 4. Net als Bachs cantates, zijn de 
zes delen van zijn Weihnachtsoratorium tenslotte niet geschreven voor het 
concertpodium, maar voor de kerstdiensten in het 18e-eeuwse Leipzig. Wat 
een geschenk dat Bachs muziek ook dit jaar weer in een dienst in de Wes-
terkerk op tweede kerstdag klinkt (10.30 uur) en voor iedereen toegankelijk is, zonder entreegeld. Met 
een bijdrage na afloop zijn we wel heel blij, zodat het feest van Woord en kerstmuziek ook de komende 
jaren door kan gaan. 

Noorderkerk Centrum
Dick Wolters pionier-predikant Huis voor de Ziel
noorderkerk.nl

‘Geloven als je je rot voelt.’ Aan de hand van dit thema denken we deze 
maanden tijdens de avonddiensten in de Noorderkerk na over de God van 
vermoeide en gebroken mensen. Binnen dat thema past ook het bezoek van 
de Belgische psychiater Dirk de Wachter aan de Noorderkerk. Op woensdag 
29 november spreekt hij over ‘de kunst van het ongelukkig zijn’. Wie hierover 
verder in gesprek wil, kan aansluiten bij een drieluik over Wachters laatste 
boek Vertroostingen. Vreemd om dit zo te thematiseren rond de feestmaand december? Wat ons betreft 
zeker niet! Want als ergens zichtbaar wordt dat God ons kwetsbaar nabij komt, is dat met kerst!

Oudekerkgemeente Centrum
Hans Firet ouderling Oudekerkgemeente
oudekerk.amsterdam

Kerstmis komt er weer aan en dus ook de kerstnachtdienst. Veel ‘kerkmen-
sen’ zien die dienst als een sentimentele toestand en een hoop gedoe met 
mensen die je verder nooit in de kerk ziet. Maar wat is het toch fascinerend 
dat op een of andere manier die kerstavond zo’n aantrekkingskracht heeft 
op mensen die blijkbaar toch iets religieus zoeken. Net als dat kaarsje dat 
veel mensen branden als ze in een kerk zijn, hoe weinig ze verder ook met 
het geloof hebben. Dus in de Oude Kerk doen we ook dit jaar weer alles om ons op ons best te laten zien 
en iedereen mee te laten delen in dit feest. Het kaarslicht, de bekende en onbekendere liederen en de 
vier klokken die na afloop de stad uitbundig laten weten dat Kerstmis is begonnen. 

Taizé in Amsterdam 
Petra Hogeboom jongerenwerker Taizé in Amsterdam 
taizeinamsterdam.nl 

In onze Taizé-diensten zit een lang stiltemoment. Het blijft bijzonder om met 
een grote groep een lange tijd stil te zijn. Op de beamer staat een Bijbeltekst. 
Mensen kunnen deze op zich in laten werken. We bieden de ruimte en de tijd 
om te ontdekken wat zo’n tekst met je doet, als je het de tijd geeft. Tijd en 
ruimte die mensen vaak niet nemen. Ook in deze adventstijd op donderdag 
14 december is er een viering, waar we weer met elkaar de stilte zullen op-
zoeken. Zien we je daar? Voor meer informatie zie de website. 
 

Pioniersplek we•Worship
René Visser initiatiefnemer we•Worship
weworship.nl

Het seizoen van we•Worship is gestart door als team samen te eten, bij te 
praten en te aanbidden met een gitaar en bekende nummers. Even voelde 
een hele gewone huiskamer als de ‘bovenzaal’ uit Handelingen. Zo sterk was 
de aanwezigheid van God voelbaar en merkbaar. Mensen waren volop in 
aanbidding, spraken woorden van God uit en er was gebed voor genezing. 
Het vuurt ons aan om dit seizoen op allerlei plekken ruimte te maken voor 
aanbidding. Zodat het werk van de Heilige Geest als een lopend vuurtje door de stad gaat en het Licht 
van de wereld steeds sterker gaat schijnen in de stad.  

Wijkgemeente Noord
Paula de Jong  predikant Nieuwendammerkerk
protestantsekerkamsterdamnoord.nl

Wij hopen in Noord vanaf januari twee nieuwe collega’s te begroeten: 
ds. Mirjam Sloots voor De Ark/Bethelkerk en een kerkelijk werker voor 
heel Noord. Daar zijn we bijzonder blij mee. Daarnaast nemen we af-
scheid van Jonatan Bartling als vaste pionier voor Zinnig Noord. Geluk-
kig is hij nog niet uitgewerkt rond De Ark (Noord). Hij is bezig om daar, 
uit hoofde van zijn nieuwe werkterrein, een prachtige Bijbelse en soci-
ale tuin aan te leggen. Deze ruimte is te beperkt om beide, heel verschillende situaties recht te doen. 
Daarvoor verwijs ik u naar artikelen elders en waag die sprong over het IJ en kom een keer kijken! 

Missionaire wijkgemeente 
Hebron West
Rozelinde Hoogendijk kerkelijk werker Hebron
hebron.amsterdam

Kerst. Een tijd van lichtjes en gezelligheid, van etentjes met de familie en 
spelletjes bij kaarslicht. Ten minste, voor een deel van de mensen. Mijn ge-
dachten gaan uit naar alle mensen die kerst als een sombere tijd ervaren, 
door armoede, eenzaamheid of gemis.  Ik hoorde afgelopen week het lied 
Love is Christmas, waarbij het duidelijk wordt dat het bij kerst maar om één ding gaat: liefde. Liefde die 
wat mij betreft bij uitstek zichtbaar wordt in de komst van de Liefde zelf. Liefde in een kribbe. Ik hoop 
dat die liefde deze kerst tot je door mag dringen! 
 

Nassaukerk West
Marjo Wartena diaken Nassaukerk
nassaukerk.nl

Het hele jaar door wordt er gewandeld met mensen van de Nassaukerk, 
ongeveer eens in de 6 weken. Het lijkt een goede manier om ongedwon-
gen met elkaar in gesprek te gaan. Er is een vaste kern van mensen die 
meegaan. Het blijkt ook een makkelijke manier om andere mensen te leren 
kennen. Meestal verzamelen we bij het Centraal Station en reizen met het 
openbaar vervoer. Er is belangstelling voor deze wandelingen. Het is ge-
woon soms prettiger om niet alleen te wandelen, maar in een groep. Het is 
elke keer weer een verrassing wie er mee gaat. Er gaan zo’n 8 tot 12 mensen mee. Ze komen uit heel 
Amsterdam en dat maakt het juist zo leuk. Wil je informatie over deze wandelingen? Stuur dan een mail 
naar: marjowartena@hotmail.com.
 

Osdorp-Sloten Nieuw-West
Herman Bouma diaconaal opbouwwerker Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl

In de kersttijd staan we regelmatig stil bij Gods bijzondere keuze voor Ma-
ria als moeder van Jezus. Maar er is vaak minder aandacht voor het ver-
haal van Jozef.  Jozef kwam tot de ontdekking dat zijn verloofde zwanger 
was en koos ervoor haar niet te shamen, maar vatte het plan op om in stilte 
bij haar weg te gaan. Ondanks zijn pijn en verdriet wilde hij de schande bij 
Maria weghouden. In Matteüs wordt Jozef niet voor niets een ‘rechtscha-
pen mens’ genoemd. Daar kunnen we nog wat van leren. Om de haverklap worden mensen aan de 
schandpaal genageld, BN’ers, politici, maar ook collega’s of klasgenoten. Wat zou jij doen als je zo’n 
ontdekking doet als Jozef deed? 

Regenbooggemeente 
Nieuw-West
Ds. Nellie van Voornveld buurtdominee Regenbooggemeente
regenbooggemeente.nl

‘Dromen heb ik al heel lang niet meer’, zei de man, een vluchteling uit Iran. 
‘Net als Jozef heb ik het gevoel in een put te zijn gegooid. De bodem onder 
mijn leven is zoek.’ Zijn woorden raken me. Dit geldt voor zoveel mensen 
in deze donkere tijd. Wie nog kan dromen, is een zondagskind. In de weken 
voor kerst blijven we in de kerk toch zingen van hoop. Steeds komt er een kaarsje bij. Van God moeten 
we het verwachten. Dat de man uit Iran dat ook kan, ontroert me: ‘Ik leef bij de dag. God schijnt steeds 
genoeg licht op mijn weg voor déze dag.’

Tienerwerk De Binnenwaai Oost
Merel Hogewoning tienerwerker De Binnenwaai
debinnenwaai.nl

Afgelopen weken stonden in het teken van opstarten bij Rock Solid, het 
tienerwerk van De Binnenwaai. We begonnen het seizoen met een ope-
ningsavond; een avond met veel bijkletsen, uitvoerig alle vakantieverhalen 
vertellen, maar ook vooruit kijken naar het nieuwe jaar en de aankomende 
Rock Solid avonden. Waar liggen de interesses van de tieners, welke avon-
den of onderwerpen bevielen vorig jaar en hoe gaan we het praktisch aan-
pakken dit jaar. Als tienerwerker ben ik afgelopen weken bezig geweest met het opstellen van een 
jaarplanning en bijpassende thema’s. Ondertussen zijn er al enkele tieneravonden geweest, kijken we 
terug op een fijne seizoenstart en gaan we met frisse ideeën weer het nieuwe jaar in!

De Binnenwaai Oost
Mirjam Nieboer namens de Kernraad van De Binnenwaai
debinnenwaai.nl

Zingen verbindt - en wat is er nu belangrijker wanneer je naar het wereld-
nieuws kijkt? In De Binnenwaai zijn we begonnen met een koortje, onder 
leiding van Anette Bosma en Elena Manevska. Wat een plezier is het om 
met elkaar een avond in de maand te zingen en af en toe in een viering. 
Jong en oud, Binnenwaaiers en buitenwaaiers, komen eropaf. Natuurlijk 
zijn we ook bezig met de voorbereidingen voor advent en kerst. Ook dan 
speelt muziek een belangrijke rol. Op kerstavond is er een kinderkerstverhaal met gitaarspel van 
kinderen. Na glühwein en warme chocolademelk is er een kerstvesper waarin de oude kerstliederen 
klinken. Nu zijt wellekome… 
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Doe mee, laat je inspireren, beleef en geniet!
Het bruist weer in de stad. Ook onze kerken 
vullen zich met gasten. Mensen die zich laten 
inspireren tijdens de zondagse eredienst, de 
doordeweekse activiteiten meebeleven of ge-
nieten van buurtmaaltijden. We laten ons inspi-
reren door Gods Woord en zien om naar elkaar. 

Gods Licht
In deze tijd van het jaar, waarin de dagen kor-
ter worden, wordt de behoefte aan licht groter. 
Hoe mooi is het dan dat wij Gods Licht kunnen 
laten schijnen door de activiteiten van één van 
onze kerkplekken. 

Doe mee en laat je inspireren door diverse 
activiteiten en zondagse vieringen, beleef en 
geniet! 

Om deze activiteiten te kunnen blijven orga-
niseren, vragen we u aan het einde van dit jaar 
om een extra gift. Uw bijdrage is volledig be-
stemd voor de kerk of het doel dat u aangeeft.  
 

 
 

Meer informatie vindt u op 
protestantsamsterdam.nl/eindejaarsactie. 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en 
steun!

Geef voor je kerk, geef voor een mozaïek van 
kerkplekken 
Eind januari 2024 ontvangt u weer een uitno-
diging voor Actie Kerkbalans in de brievenbus. 
Hiermee kunt u uw vaste vrijwillige bijdrage 
opgeven voor het komende jaar. Doet u eind 
januari ook mee? Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de penningmeester van uw kerk.

Everon (8): ‘Hoe kan God overal zijn?’

Nellie: Hoi Everon! Op een keer, toen ik nog klein was, zaten we ’s avonds heel lang 
in de auto. We reden vanaf onze vakantieplek terug naar huis. De hele weg lang zag 
ik de maan. Dat vond ik gek. We reden zo ver en toch zagen we steeds de maan! Het 
leek wel of de maan naar mij keek. De maan, snap ik nu, is zo groot en zo ver weg dat 
je die vanaf heel veel plekken tegelijkertijd kunt zien. 
Zou dat voor God ook zo kunnen zijn? Om eerlijk te zeggen: ik weet het niet precies. 
Maar ik weet wel, dat mensen op veel verschillende plekken allemaal tegelijk kunnen 
geloven en merken: God is hier. In grote kerken in de stad, in de huizen in jouw buurt 
en overal op de wereld.

Marjolein: Dat is inderdaad best moeilijk te begrijpen! Als mensen zouden we soms 
willen dat we op meerdere plekken tegelijk konden zijn. Bijvoorbeeld op hockey en 
op een feestje. Maar helaas, wij moeten altijd kiezen. Al kun je met je gedachten wel 
ergens anders zijn, bijvoorbeeld bij je verjaardag die eraan komt, terwijl je op school 
bent. God is geen mens en heeft geen lichaam zoals wij dat hebben. Daardoor kan 
God op verschillende plekken tegelijk zijn. 
Als je God voorstelt als liefde, kun je je misschien voorstellen dat God op heel veel 
plekken is. God verbindt jou met iedereen van wie je houdt en met iedereen van wie 
zij houden. Zo is God op alle plekken waar liefde is.

• Nellie van Voornveld, buurtdominee in de Regenbooggemeente in Amsterdam
    Nieuw-West

• Marjolein Hekman, voorganger in De Binnenwaai in Amsterdam-Oost

In Nellie & Marjolein beantwoorden twee dominees jouw vraag

Elthetokerk Oost
Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

‘Vrede op aarde’, zo groeten de engelen de herders volgens het kerstver-
haal. Die vrede is meer dan welkom, maar lijkt op het moment van schrijven 
ver weg. Bij alle berichten van geweld en vergelding in Israël en Palestina 
las ik, dat de zusters van Moeder Teresa weigerden bij de bombardementen 
Gaza te verlaten. Ze bestempelen hun aanwezigheid als ‘een teken en een 
gebed voor vrede’. Bij de mensen blijven en ze niet in de steek laten, ook niet 
als het donker is en uitzichtloos lijkt. Het bericht raakte me. Raakt dat niet 
aan wat God ons in het kerstkind van zichzelf laat zien? 

Muiderkerk Oost
Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl

Het gaat niet meer. Of nee, ik kan het niet meer: vrolijk over Betlehem 
zingen, alsof er niets aan de hand is. Het Betlehem van nu is namelijk een 
ommuurde stad, door Israël bezet gebied op de westelijke Jordaanoever. 
Toeristen mogen voor een dagje naar binnen, Palestijnse moslims die er 
wonen, kunnen niet naar buiten, tenzij door zwaarbewaakte poortjes. Pa-
lestijnse christenen hebben iets meer bewegingsvrijheid, velen zijn naar 
elders geëmigreerd. Geen plaats in de herberg? De herbergen zijn leeg in 
Betlehem. Er is armoede en verslagenheid. Ongetwijfeld zullen gevoelens van wraak aan de Israëliërs, 
dan wel aan de Joden, sterk zijn. Deze actualiteit lijkt mij komende kerst moeilijk te negeren bij ons ge-
denken van de geboorte van Jezus. Vergeestelijken van Betlehem en de geboorte is een optie. Of laat 
God juist in deze rauwe realiteit Jezus opnieuw geboren worden? Maar in Vredesnaam: hoe dan?  

Oranjekerk Zuid
Wielie Elhorst hulppredikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Er schiet me een liedje te binnen van Kinderen voor Kinderen, van lang 
geleden (jaren tachtig?): ‘Eeuwige kerst’. Met enige moeite lukt het me 
het refrein te reproduceren: ‘Op eerste kerstdag zijn alle mensen vrien-
den. Op tweede kerstdag zijn grote mensen klein. Op derde kerstdag gaan 
alle deuren open. Op vierde kerstdag, dan gaan de wapens roesten. Op 
vijfde kerstdag bloeit graan in de woestijn. Op zesde kerstdag breekt 
overal de zon door. Kon het maar eeuwig Kerstmis zijn.’ Het verlangen 
is onverminderd groot, misschien groter dan ooit. Ons is een Kind geboren. Wie dit Kind verwacht, 
zal Vrede vinden.

De Thomas Zuid
Evert Jan de Wijer predikant De Thomas
dethomas.nl

Het is een bont gezelschap van gasten die komen en gaan in De Thomas. 
Toch doet die ruimte iets met hen. Een felle profeet van onze dagen, Mou-
nir Samuel, kwam langs. Zijn analyse van de werkelijkheid loog er niet om. 
Als wij ons niet bekeren, zal het Nederland zoals wij dat kennen, er over 
een aantal jaren niet meer zijn. Zoveel meters onder de zeespiegel die 
onrustbarend snel zal stijgen. Maar op het moment dat ook de wanhoop 
onder de hoorders stijgt, zegt hij onbekommerd en vol vertrouwen dat God 
er ook nog is. De schrijfster Marieke Poelmann verloor haar ouders bij een vliegtuigramp. Gevraagd 
naar haar geloof, zegt zij dat zij dat heel graag had willen hebben. Toch sieren psalmteksten zowel het 
geboortekaartje van haar zoon als het graf van haar ouders. Zoiets is advent. We zijn niet alleen. God 
is er ook nog.

Vrijburg Zuid
Rachelle van Andel predikant Vrijburg
vrijburg.nl

Misschien voel je je machteloos door de beelden van geweld en lijden die 
ons op het moment van schrijven overspoelen. Juist nu mogen wij met 
elkaar toeleven naar kerst. In de adventsperiode is er elke woensdag een 
middaggebed in Vrijburg. Op 20 december organiseren wij een Festival 
of Lessons and Carols samen met onze cantorij. Met een aantal tieners 
schrijven wij het kerstspel waarin vertrouwen met je voeten, hoofd, hart 
en handen centraal staat. De kinderen van onze gemeenschap hebben een glansrol. Voor meer infor-
matie over de activiteiten in de adventsperiode en onze vieringen rondom kerst kunt u de website van 
Vrijburg raadplegen. 

Willem de Zwijgerkerk Zuid
Nelly Versteeg pastoraal werker Willem de Zwijgerkerk
willemdezwijgerkerk.nl

Het hele jaar door wil de Willem de Zwijgerkerk een plek zijn van ontmoe-
ting, samenwerking en inspiratie door geloof, zingeving, kunst en cultuur. 
In december hoop ik dat nog meer mensen over de drempel stappen. Er 
zijn zoveel mogelijkheden tot ontmoeting en inspiratie. Kom de kleurrijke 
schilderijen van Ignazio Gambirasio bekijken. Woon een luistergroep bij 
waar de verhalen van het leven worden gedeeld. Help mee of kom genieten 
bij het kerstdiner van de eettafel. Neemt u in de kerstnacht iemand mee naar de kerk? Het wordt echt 
een buurtdienst. Op tweede kerstdag is de kerk open voor ieder die er even uit wil zijn. Ik kijk ernaar uit 
wie er deze kerst bij ons aanschuift! Een vreugdevolle kersttijd en een rijkgeschakeerd 2024 gewenst. 



WIJK KERK TIJD ZONDAG 26 NOVEMBER ZONDAG 3 DECEMBER ZONDAG 10 DECEMBER ZONDAG 17 DECEMBER
ZONDAGOCHTEND 

24 DECEMBER

KERSTAVOND 

24 DECEMBER

Centrum Keizersgrachtkerk 10.30
Ds. Annemarie 

van Wijngaarden
Dr. Jan Krans Ds. Sietske v.d. Hoek Alain Verheij Geen dienst

Dr. Mariecke v.d. Berg 

(21.00)

Noorderkerk
10.00
18.30

Ds. Johan Visser
Dr. Paul Visser

Ds. Dick Wolters
Ds. Johan Visser

Ds. Johan Visser
Peter Hansum

Ds. Dick Wolters
Predikant onbekend

Ds. Johan Visser
Ds. Dick Wolters (22.00)

Oude Kerk
11.00
18.30

Ds. Klaas Touwen
Abdijvesper

Erik Idema
Advent Procession

Ds.Netty de Jong-Dorland
Abdijvesper

Ds. Hanna Rijken
Abdijvesper

Ochtendgebed
Geen vesper 

Ds. Klaas Touwen (22.00)
Geen vesper

Oude Lutherse Kerk 10.30 Ds. André v.d. Stoel Ds. Andreas Wöhle Ds. Harry Donga

Samen in de Ronde 

Lutherse Kerk 

Ds. André v.d. Stoel

Ds. Andreas Wöhle Ds. André v.d. Stoel (21.30)

Westerkerk 10.30

Ds. Herman Koetsveld /

Cantatedienst, 

Dr. Cristina Pumplun (17.00)

Ds. Peter Verhoeff Ds. Herman Koetsveld Dr. Cristina Pumplun Ds. Gert Jan de Bruin
Ds. Herman Koetsveld 

(22.30)

Diensten met 

Belangstellenden
19.00 Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. René Visser Geen dienst

Kerstavonddienst in het 

Concertgebouw (20.00)

De Waalse Kerk 11.00 Ds. Henk Spoelstra Nienke Meuleman Ds Henk Spoelstra Nienke Meuleman Geen dienst Geen dienst

Dominicuskerk 11.00 Germain Creyghton Henk Hillenaar Arjan Broers Janneke Stegeman
Gebedsdienst 

Eva Martens

Colet v.d. Ven 

(19.00) en (22.00)

De Rode Hoed - 

Ekklesia Amsterdam
11.00 Kees Kok Alex van Heusden Bart-Jan van Gaart Gerard Swüste Geen dienst Mirjam Rigterink (20.00)

Noord Bethelkerk 10.00 Huub Waalewijn Ds. Bara van Pelt Ds. Wilken Veen Ds. Paula de Jong Ds. Margrietha Reinders Ds. Bara van Pelt ( 21.00)

Nieuwendammerkerk 10.00 Ds. Paula de Jong Ds. Anna Hoekstra Ds. Paula de Jong Ds. Jan Lammers Predikant onbekend Ds. Paula de Jong (21.30)

Dorpskerk Durgerdam 10.30 Ds. Riette Beurmanjer Geen dienst Ds. Ditske Tanja Geen dienst Geen dienst Geen dienst

Ransdorp-Holysloot 10.00 René Wichers Ds. Gerdien Neels           Ds. Liesbeth Baars Zangdienst Geen dienst Ds. Gerdien Neels (21.45)

Dorpskerk Zunderdorp 10.00 Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Dirk van Duijvenbode Geen dienst Rob Favier (20.00)

West Hebron 12.00  Geen viering Jurjen de Bruijne Gerko Tempelman Rozelinde Hoogendijk Kinderviering Jurjen de Bruijne (20.30)

Jeruzalemkerk 10.00 Ds. Richard Saly Ds. Richard Saly Ds. Richard Saly Ds. Johan Visser Geen dienst
Ds. Richard Saly, Kaarsjes 

in de Baarsjes (20.00)

Nassaukerk 10.30 Ds. Gerhard Scholte Ds. Lodewijk Dros Ds. Trinus Hibma Ds. Cor Ofman Geen dienst Ds. Erica Meijers (21.30)

Nieuw-

West
De Opgang 10.00  Ds. Robert Jan Bakker Geen dienst Ds. Hanna van Dorssen Geen dienst Geen dienst

Ds. Nellie van Voornveld 

(20.00)

Regenbooggemeente 10.00  Ds. Gerben van Manen Ds. Nellie van Voornveld Ds. Gerhard Scholte Ds. Gerben van Manen Onbekend
Ds. Gerben van Manen 
(21.00)

Sloterkerk 10.00  
Cantatedienst 

Drs. Hilda de Haan (16.00)
Ds. Ben de Boer Matineeconcert (15.00) Ds. Marijke Gehrels Geen dienst

Ds. Joke v.d. Velden 

(22.00)

Zuid Oranjekerk 10.00  Ds. Wielie Elhorst Ds. Wielie Elhorst Ds. Wielie Elhorst Ds. Fieke Klaver Nelly Versteeg Ds. Wielie Elhorst (21.00)

Pelgrimskerk in de 

Goede Herderskerk
9.30  Ds. Sietske v.d. Hoek Kick Koldewijn (10.00) Ds. Barbara de Groot

Cantatedienst Ds. Harmen 

de Vries (10.00)
Eric Citroen Geen dienst

De Thomas 10.30  Ds. Evert Jan de Wijer Ds. Evert Jan de Wijer Ds. Evert Jan de Wijer Ds. Ruben van Zwieten Geen dienst
Ds. Evert Jan de Wijer 

(17.30)

Vrijburg 10.30  Ds. Juup van Werkhoven Ds. Antje v.d. Hoek Ds. Joost Röselaers Ds. Klaas Vos Geen dienst
Ds. Rachelle van Andel 

(21.30)

Willem de Zwijgerkerk 10.00  
Leerhuis Tenach&Evangelie 

Ds. Franc de Ronde (10.30)
Ds. Cor Ofman Morgengebed Ds. Klaas Holwerda Geen dienst Ds.Eddy Reefhuis (21.30)

Oost De Binnenwaai 11.00   Ds. Alexander Noordijk Kinderviering Brunchviering Marjolein Hekman
Lectio Divina: Luc Tran, 

Arni Hubbeling
Marjolein Hekman (19.00)

De Bron 10.00  Ds. Gerbrand Molenaar Ds. Margrietha Reinders Ds. René Visser Ds. Gerbrand Molenaar Geen dienst Ds. René Visser (21.30)

Elthetokerk 10.00  Ds. Martijn van Laar Ds. Martijn van Laar Ds. Leon Rasser Ds. Martijn van Laar Noud Fortuin Kinderkerstfeest (16:00)

Muiderkerk 10.30  Ds. Greteke de Vries Ds. Trinus Hibma Ds. Greteke de Vries Ds. Wilken Veen Ds. Geertien Morsink
Ds. Greteke de Vries 

(22.30)

Zuidoost De Nieuwe Stad 9.30 Ds. Cor Ofman Samen in De Drie Stromen Samen in De Drie Stromen Samen in De Drie Stromen Samen in De Drie Stromen
Samen in de Evangelish 

Lutherse Gemeente (19.00)

De Drie Stromen 9.30  Samen in De Nieuwe Stad Ds. Justine Aalders (11.15) Ds. André Fox Ds. Jan v.d. Meulen Ds. Rosaliene Israël Geen dienst
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WIJK KERK TIJD
EERSTE KERSTDAG

25 DECEMBER

ZONDAGOCHTEND 

31 DECEMBER
ZONDAG 7 JANUARI ZONDAG 14 JANUARI ZONDAG 21 JANUARI ZONDAG 28 JANUARI

Centrum Keizersgrachtkerk 10.30 Geen uitlegger Geen uitlegger Ds. Cor Ofman Predikant onbekend Predikant onbekend Esther v.d. Panne

Noorderkerk
10.00
18.30

Ds. Johan Visser Ds. Jan Reijm
Ds. Dick Wolters

Ds. Johan Visser
Prop. Caspar de Gelder

Ds. Johan Visser
Ds. Dick Wolters

Ds. Dick Wolters
Ds. René Visser

Ds. Gerben Roest
Ds. Johan Visser

Oude Kerk
11.00
18.30

Ds. Nienke Vos
Geen vesper

Pastor Ben de Bock
Sylvespers

Erik Idema
Lessons&Carols 
in Epiphanie

Ds. Bert Kuipers
Abdijvesper

Ds. Klaas Touwen
Muziekvesper

Ds. Klaas Touwen
Abdijvesper

Oude Lutherse Kerk 10.30 Ds. Andreas Wöhle Geen dienst Ds. André v.d. Stoel Ds. Harry Donga Ds. Andreas Wöhle Ds. André v. d. Stoel

Westerkerk 10.30
Ds. Herman Koetsveld

Dr. Cristina Pumplun
Ds. Herman Koetsveld Dr. Cristina Pumplun Ds. Herman Koetsveld Dr. Albert Jan Stam Ds. Herman Koetsveld

Diensten met 

Belangstellenden
19.00 Geen dienst Geen dienst Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Ruth Six Ds. Taco Koster

De Waalse Kerk 11.00 Ds. Henk Spoelstra Geen dienst Joop la Grouw Ds. Henk Spoelstra Predikant onbekend Ds. Henk Spoelstra

Dominicuskerk 11.00 Open huis Leontien Dekker Mirjam Wolthuis Predikant onbekend Predikant onbekend Predikant onbekend

De Rode Hoed - 

Ekklesia Amsterdam
11.00 Geen dienst Geen dienst Predikant onbekend Predikant onbekend Predikant onbekend Predikant onbekend

Noord Bethelkerk 10.00 Ds. Bara van Pelt Ds. Marjan Nijman
Ds. Annemarie 

van Wijngaarden
Predikant onbekend Predikant onbekend Ds. Klaas Holwerda

Nieuwendammerkerk 10.00 Ds. Paula de Jong Ds. Lydia Meiling Ds. Paula de Jong Dr. Wilken Veen Ds. Paula de Jong Ds. Trinus Hibma

Dorpskerk Durgerdam 10.30 Ds. Maarten Kruimer Geen dienst Geen dienst Arjette Kuipers Geen dienst Ds. Maarten Kruimer

Ransdorp-Holysloot 10.00 Ds. Gerdien Neels Ds. Gerdien Neels René Wichers Predikant onbekend Ds. Mirjam Elbers Ds. Gerdien Neels

Dorpskerk Zunderdorp 10.00 Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Eva Bruggeman Ds. David v.d.Meulen

West Hebron 12.00  Geen viering Meditatief moment Onbekend Jurjen de Bruijne Rozelinde Hoogendijk Jurjen de Bruijne

Jeruzalemkerk 10.00 Ds. Richard Saly Ds. Richard Saly Predikant onbekend Predikant onbekend Predikant onbekend Predikant onbekend

Nassaukerk 10.30 Ds. Lydia Meiling Morgengebed Ds. Lydia Meiling Ds. Ole van Dongen Ds. Margrietha Reinders Predikant onbekend

Nieuw-

West
De Opgang 10.00  Ds. Wessel Stoker Geen dienst Ds. Kik Koldewijn Geen dienst Ds. Wilma van Rijn Geen dienst

Regenbooggemeente 10.00  
Ds. Nellie van Voornveld, 

gezinsviering
Ds. Cor Ofman Ds. Gerben van Manen Ds. Klaas Holwerda

Ds. Nellie van Voornveld, 

lunchviering (11.30)

Samen in de Pauluskerk

Ds. Gerben van Manen e.a. 

Sloterkerk 10.00  Ds. Dick Wolters Ds. Robert Jan Bakker Geen dienst Ds. Pieter Boomsma Geen dienst Geen dienst

Zuid Oranjekerk 10.00  Ds. Wielie Elhorst Predikant onbekend Ds. Ditske Tanja Ds. Wielie Elhorst Ds. Herman Koetsveld Ds. Kees Zwart

Pelgrimskerk in de 

Goede Herderskerk
9.30  Ds. Sieb Lanser Sieb Lanser (10.00) Drs. Renger Prent (10.00) Ds. Sieb Lanser

Ds. Harmen de Vries 

(10.00)
Gerrit Oud

De Thomas 10.30  Ds. Evert Jan de Wijer
Ds. Evert Jan de Wijer 

(17.30)
Predikant onbekend Ds. Evert Jan de Wijer Ds. Evert Jan de Wijer Predikant onbekend

Vrijburg 10.30  Ds. Rachelle van Andel Ds. Jan Berkvens Rachelle van Andel Lense Lijzen Dik Mook Ds. Joost Röselaers

Willem de Zwijgerkerk 10.00   Pastor Nelly Versteeg Alternatieve dienst (10.30) Ds. Carel v.d. Meij Morgengebed Ds. Klaas Holwerda
Leerhuis Tenach & Evangelie 

Dr. Wilken Veen (10.30)

Oost De Binnenwaai 11.00   Marjolein Hekman Koffie met oliebollen
Brunchviering 

Marjolein Hekman 
Ds. Greteke de Vries

Oecumenische viering: 

Uschi Janssen, 

Marjolein Hekman

Kirsten Kalkman

De Bron 10.00  Ds. Gerbrand Molenaar Ds. Gerbrand Molenaar Predikant onbekend Ds. Gerbrand Molenaar Ds. René Visser Ds. Gerbrand Molenaar

Elthetokerk 10.00  Ds. Martijn van Laar Geen dienst Ds. Nellie van Voornveld Ds. Martijn van Laar
Samen in de Gerardus 

Majellakerk (10.30)
Ds. Marleen Blootens

Muiderkerk 10.30  Ds. Greteke de Vries Esger Renkema Ds. Greteke de Vries Ds. Paula de Jong
Samen in de Gerardus 

Majellakerk (10.30)
Ds. Greteke de Vries

Zuidoost De Nieuwe Stad 9.30 Samen in De Drie Stromen Avondgebed (19.00)
Ds. Jan v.d. Meulen 

Nieuwjaarsreceptie
Ds. Trinus Hibma 

Samen in Wi Eegi Kerki 

Week van gebed voor de 

eenheid (11.00)

Ds. Jan v.d. Meulen

De Drie Stromen 9.30  Ds. Cor Ofman Samen in De Nieuwe Stad Samen in De Nieuwe Stad Samen in De Nieuwe Stad Samen in Wi Eegi Kerki Samen in De Nieuwe Stad

Dit is het laatste kerkdienstenrooster in deze vorm. Het preekrooster komt niet in ADAM, maar vindt u vanaf januari 2024 in de maandelijkse digitale nieuwsbrief Op de Hoogte. Meld u zich aan via: protestantsamsterdam.nl/

opdehoogte. Of lees het kerkdienstenrooster online: protestantsamsterdam.nl/kerkdiensten. Ook de diensten op oudjaarsavond en nieuwjaarsdag zijn hier te vinden. Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, 

als kerkdiensten online worden uitgezonden. Op protestantsamsterdam.nl staan ook de adressen van de kerken.



AGENDA november/december/januari

KERK IN MOKUM DECEMBER 2023 / JANUARI 2024

Kunstwerk Neon Songs in De Thomas. Kijk onder woensdag 6 december.   

Het Bijbels Museum exposeert de tentoonstelling Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de 

wereld. Kijk onder: Tot en met zondag 31 december. 
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Wil je bewust toeleven naar kerst? 
Ook dit jaar biedt de Protestantse 
Kerk Nederland voor de advents-
periode een dagelijkse kalender 
die je uitdaagt om in aanloop naar 
kerst elke dag even stil te staan. 
Voor elke dag is een korte over-
denking beschikbaar, aangevuld 
met korte (gespreks)vragen, liede-
ren, gebeden en citaten.
Vraag nu een gratis exemplaar 
aan van de papieren adventska-
lender 2023 of schrijf je in voor 
de online kalender, allebeide via 
petrus.protestantsekerk.nl. Ook 
is het mogelijk om meerdere 
exemplaren te bestellen voor 1 
euro per stuk.   

Gratis advents-
kalender 2023

WOENSDAG 29 NOVEMBER
De kunst van het ongelukkig zijn
De bekende Vlaamse psychiater Dirk de 
Wachter spreekt over: De kunst van het 
ongelukkig zijn. Wat maakt duurzaam 
gelukkig? Wat is het geheim van een 
hoopvol leven? Deze avond is samen 
met LoZ Amsterdam, open community 
voor persoonlijke groei voor twintigers 
en dertigers. Op 14 dec. 11 en 25 jan. na-
praten over wat je gelukkig maakt. 
Wo. 29 nov. Noorderkerk, 19.30-21.30 
uur, aanmelden via: themasterclass.nl 

DONDERDAG 30 NOVEMBER
we•Worship in de Van Limmikhof
Ervaar de aanwezigheid van God in 
aanbidding.        
Do. 30 nov. Zolder van Van Lim-
mikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 
20.00 uur

ZONDAG 3 DECEMBER
Nicolaasvesper bij de Deutsche 
Evangelische Gemeinde
Een oecumenische Nicolaasviering, 
dichtbij de feestdag van de Heilige Ni-
colaas, in het begin van de adventspe-
riode. Sint Nicolaas is de stadspatroon 
van Amsterdam. De gemeente van de 
Deutsche Evangelische Gemeinde zorgt 
voor een ontvangst met Duitse kerst-
versnaperinen na afloop. 
Zo. 3 dec. Deutsche Evangelische 
Gemeinde, J.J. Viottastr. 44, 16.30 
uur

Eigenzinnige Viering van Zinnig Noord
De Eigenzinnige Viering van de open 
community Zinnig Noord is als een 
kerkdienst, maar dan helemaal anders. 
Wel inspiratie, geen dogma’s. Wel ge-
meenschap, geen verplichtingen. Wel 
stilstaan, maar ook bewegen. 
3 dec: In de Sinterklaastijd viert Zinnig 
Noord het geven.
7 jan: Eigenzinnige Dansviering: een 
nieuw begin.
Zo. 3 dec. en 7 jan. De Ark (Noord), 
11.00 uur, meer info via: zinnignoord.nl 

DINSDAG 5 DECEMBER
Soup&Soul in de Nassaukerk
Te gast is Zwanine Siedenburg, die komt 
vertellen over haar project Walk of Life.  
Zwanine is geestelijk verzorger bij het 
Drugspastoraat Amsterdam. Met haar 
project Walk of Life tekent ze levens-
verhalen van verslaafden op, zodat die 
verhalen na hun dood blijven bestaan. 
Di. 5 dec. Nassaukerk, 12.00-14.00 
uur, i.v.m. de soep aanmelden via: 
soupensoulnassaukerk@gmail.com

WOENSDAG 6 DECEMBER 
Geloofsgesprek in De Ark 
(Slotervaart) 
Interreligieus geloofsgesprek met als 
thema Wat verwacht jij voor de toe-
komst?
Wo. 6 dec. De Ark (Slotervaart), 
19.30 uur, info via ds. Nellie van 
Voornveld, via: 
buurtdominee@regenbooggemeente.nl

Kunstwerk Neon Songs in De Thomas 
Van 6 t/m 9 december is de interac-
tieve geluidsinstallatie en kunstwerk 
Neon Songs van de kunstenares Ma-
riah Blue te bezichtigen. De installatie 
heeft de vorm van een experimenteel 
communicatienetwerk. In haar werk 
onderzoekt Mariah Blue thema ś die 
raken aan technologie in de breedste 
zin, van pottenbakkerij in de steentijd 
tot aan kunstmatige intelligentie. Op 
za. 9 december wordt een publieke bij-
eenkomst georganiseerd onder leiding 
van programmamaker Thomas Berg-
huis waarin Mariah Blue verder op het 
kunstwerk ingaat.
Wo. 6 en do. 7 dec. van 14.00 tot 
17.00 uur en vr. 8 en za. 9 dec. van 
12.00 tot 17.00 uur bezichtiging, De 
Thomas, bijeenkomst op za. 9 dec. 
begint om 16.00 uur 
 
ZONDAG 10 DECEMBER
Schrijfactie Amnesty International
Samen opkomen voor de rechten van 
mensen die ten onrechte gevangen zit-
ten. Met lunch. 
Zo. 10 dec. De Ark (Slotervaart), 
11.30 uur 

DINSDAG 12 DECEMBER 
Klimaatwakes in de Dominicuskerk
De Klimaatwakes zijn ontstaan vanuit 
grote zorgen over de toekomst van de 
aarde. Die zorgen met elkaar delen en 
inspiratie doorgeven. Inspiratie van-
uit de praktijk en meerdere levensbe-
schouwingen.   
Di. 12 dec. en 23 jan. Dominicuskerk, 
Spuistraat 12, 20.00 uur 

VAN DONDERDAG 14 DECEM-
BER T/M ZONDAG 7 JANUARI
Lightfestival in de Hoftuin
Van 14 december tot en met 7 januari 
zijn 2 lichtkunstwerpen te bezichtigen 
in de Hoftuin. Er is een horecapunt en 

de tuin wordt sfeervol verlicht.
Do. 14 dec. t/m zo. 7 jan. Hoftuin 
achter het Corvershof, Nieuwe He-
rengracht 18, 16.00-21.00 uur

DONDERDAG 14 DECEMBER
Taizéviering in de Nassaukerk
Een Taizéviering kun je zien als een 
groot gebed, in zangvorm. Er worden 
Taizéliederen gezongen, korte muziek-
fragmenten op tekst, die zich steeds 
herhalen. Er wordt een Bijbeltekst 
voorgelezen en er is een lange stilte 
van 8 minuten, waarin je tot rust kunt 
komen, of je verder kunt bezinnen op 
de Bijbeltekst. Voorafgaand aan de 
viering is er om 19.00 een themage-
sprek om elkaar te ontmoeten en erva-
ringen uit te wisselen rondom geloofs- 
en levensvragen. 
Do. 14 dec. en 4 jan: 18.00 uur: 
maaltijd, 19.00 uur: themagesprek, 
20.00 uur: viering. Voor deelname 
aan de maaltijd, opgave via:
info@taize.amsterdam

MAANDAG 18 DECEMBER
Introductieavond Geloof Belijden
In de cursus Geloof Belijden komen de 
hoofdzaken van het christelijk geloof 
aan bod en wat het betekent om in het 
leven van alledag de weg van Jezus te 
volgen. Na deze cursus kun je belijde-
nis doen. 
Ma. 18 dec. Noorderkerk, 20.00-
21.30 uur 

ZATERDAG 30 DECEMBER
Met Bach het jaar uit in de Westerkerk
Toporganist Leo van Doeselaar ver-
zorgt het inmiddels traditionele Met 
Bach het jaar uit concert. In een met 
kaarslicht verlichte kerkzaal zet de 
Westerkerk met Bach een punt achter 
het muzikale jaar.   
Za. 30 dec. Westerkerk, 20.00 uur

ZONDAG 31 DECEMBER
Top2000-kerkdienst in de 
Keizersgrachtkerk
Aan het einde van het jaar wordt er 
veel teruggekeken. De Top 2000, juist 
in deze periode op de radio, doet daar 
hard aan mee. Is er nostalgie? Of 
heeft de muziek van gisteren en eer-
gisteren ons ook nog wat te zeggen 
in de wereld van vandaag en morgen? 
De popsongs in deze dienst worden 

(ook) live uitgevoerd.
Zo. 31 dec. Keizersgrachtkerk, 
10.30 uur

TOT EN MET ZONDAG 
31 DECEMBER
Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de 
Wereld
Het Bijbels Museum exposeert de 
tentoonstelling Eva, Sara en Hanna. 
Vrouwen van de wereld.  Kunstenaar 
Caroline Waltman geeft deze Bijbelse 
vrouwen een gezicht. Zonder speci-
fiek te worden over wie waar staat af-
gebeeld, portretteert ze de vrouwen 
in hun eigen habitat. Jonge vrouwen 
die Eva of Hanna hadden kunnen zijn. 
Oudere vrouwen, zoals Sara of Elisa-
beth. Zussen als Martha en Maria. De 
foto’s van Bijbelse vrouwen worden 
afgewisseld met foto’s van landschap-
pen, stillevens en details die elkaar 
versterken. 
T/m zo. 31 dec. OBA Oosterdok, Oos-

terdokskade 143, openingstijden: 
ma. t/m vr. 8.00-22.00 uur, za. en 
zo. 10.00-20.00 uur. Meer info via: 
bijbelsmuseum.nl en 
carolinewaltman.nl

VRIJDAG 5 JANUARI
Nieuwjaarsconcert in de Westerkerk
Cantor-organist van de Westerkerk 
Evan Bogerd vrolijkt traditiegetrouw 
de start van het nieuwe jaar op met 
een spectaculair nieuwjaarsconcert. 
Na een Bach Toccata volgt een tour 
langs alle (on)mogelijkheden van het 
Duyschot-orgel met muziek uit de laat-
ste vier eeuwen. 
Vr. 5 jan. Westerkerk, 20.00 uur

DINSDAG 16 JANUARI
Cursus: Op verhaal komen in de 
Noorderkerk
Op verhaal komen is een kennisma-
kingscursus van zeven avonden waarin 
de verhalen centraal staan. Verhalen 
die deelnemers inbrengen en delen. Ook 
verhalen uit de Bijbel, zodat we daar-
mee dichter bij God en elkaar komen.  
Di. 16, 23 en 30 jan. 6, 13, 27 feb. en 
5 mrt. Noorderkamer Noorderkerk, 
20.00-21.30 uur

VRIJDAG 19 JANUARI
Relatiecursus Tijd voor elkaar
De cursus is erop gericht om je relatie 
een leven lang gezond te houden. Elke 
avond begint met een diner voor twee. 
Je gaat in gesprek met je partner aan 
de hand van thema’s, uiteenlopende 
oefeningen en herkenbare voorbeel-
den. Je doet de cursus samen. 
Vr. 19, 26 jan. 2 en 9 feb. 1, 15 en 22 
mrt. Jeruzalemkerk, 19.00-22.00 
uur, € 300,-, aanmelden en info bij 
Cobie & Albert Witting via: 
albertwitting@gmail.com

ZONDAG 21 JANUARI
Lunchdienst in De Ark (Slotervaart)
Lunchviering met gemeenteleden en 
buren.
Zo. 21 jan. De Ark (Slotervaart), Van 
Ollefenstraat 9, 11.30-13.30 uur 

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN 
MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE 
PROTESTANTSAMSTERDAM.NL



KERK IN MOKUM DECEMBER 2023 / JANUARI 2024

Bij de Open Kerstkerk in de Oranjekerk zijn er ook volop knutselactiviteiten.

VRIJDAG 1 DECEMBER
Braambosgebeden in de advent in de 
Westerkerk 
Braambosgebeden zijn vespervieringen met 
goede woorden, gebeden en orgelmuziek die 
passen bij de tijd van het jaar. Rode draad zijn 
koraalbewerkingen van adventsliederen van 
componist Max Reger (1873-1916). 
Westerkerk, Prinsengracht 278, 1, 8, 15 en 22 
december, 17.00 uur, zie ook: westerkerk.nl 

ZATERDAG 16 DECEMBER
Kerstmarkt in en rond de 
Nieuwendammerkerk
Op de kerstmarkt is weer van alles te bele-
ven. Vele tafels met onder meer kerstartike-
len, kerststukjes, sieraden, natuurproducten, 
boeken en puzzels. Voor de kinderen is er het 
kerstverhaal en kerstknutselen. Het Nieuwen-
dammerkerkkoor, interkerkelijk koor Quo Vadis, 
Dubbelkwartet Nieuwendam en ook het beken-
de Nieuwendammer Shantykoor zingen kerstlie-
deren. Kom genieten van glühwein, erwtensoep, 
een broodje warme worst en ander lekkers. 
Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6, 
12.00 uur

MAANDAG 18 DECEMBER
Kerstmaaltijd in De Ark (Noord)
De open community Zinnig Noord en de Protes-
tantse Diaconie Amsterdam, de wijkgemeente 
Noord en belangstellenden nuttigen samen de 
kerstmaaltijd, met livemuziek!
De Ark (Noord), Aakstraat 60, 18.00 uur

WOENSDAG 20 DECEMBER
Het verhaal van kerst
Ds. Ruben van Zwieten legt het kerstverhaal 
opnieuw, analytisch en geestig uit en past het 
toe op ons leven en de samenleving. Reflecte-
ren op het afgelopen jaar en vooruitblikken op 
het komende jaar. Waar sta je? 
De Thomas, Prinses Irenestraat 36, 
20.30 uur

DONDERDAG 21 DECEMBER 
Taizé in Amsterdam viert kerst met 
driegangendiner
Taizé in Amsterdam staat stil bij kerst met 
een driegangendiner. Naast heerlijk eten is er 
ruimte voor goede gesprekken aan de hand 
van vragen. Natuurlijk met elkaar Taizéliede-
ren zingen. 
Nassaukerk, De Wittenkade 111, 18.00 uur, 
€ 3,-, aanmelden bij Petra Hogeboom via: 
info@taize.amsterdam

Kerstmaaltijd in Hebron
Hebron start weer met de buurtmaaltijden en 

trapt groots af met een kerstmaaltijd in het 
vernieuwde gebouw.
Hebron, Polanenstraat 197, 18.00 uur

we•Worship kerstspecial 
Kerst is de tijd waar de hele stad samenkomt 
rondom de geboorte van Jezus. Op de Zol-
der van de Van Limmikhof knielen bezoekers 
samen met de herders en de engelen bij de 
kribbe. 
Zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizers-
gracht 1A, 20.00 uur

VRIJDAG 22 DECEMBER
Kerst in de kelders
Het Wereldhuis, de Protestantse Diaconie Am-
sterdam en pioniersplek Gist vieren kerst in de 
kelders. Een feest van licht met smaken uit alle 
culturen, warme verstilling en bruisende muziek.
Kelders van de Corvershof, Nieuwe Heren-
gracht 18, 17.00-22.00 uur

ZATERDAG 23 DECEMBER
Kerstmiddag in de Noorderkerk
Vrije inloop met kerstmuziek, kaarsjes, kerst-
wensen, kerststal, chocolademelk en nog veel 
meer.
Noorderkerk, Noordermarkt, 
13.00-17.00 uur

ZONDAG 24 DECEMBER
Kerstdiner
Een feestelijk vegetarisch kerstdiner.
De Ark (Slotervaart), Van Ollefenstraat 9, 
18.30 uur, opgave via: 
L.vandenbergh@diaconie.org

Kerst op IJburg
Het kerstverhaal wordt verteld en kerstliedjes 
gezongen onder begeleiding van gitaarmuziek 
van Alexander Kyrkos en een groep kinderen. 
Bij de vuurkorf is er chocolademelk en gezel-
ligheid. Daarna een ingetogen samenzijn met 
mooie muziek en teksten om onze harten te 
richten op Jezus, die naar ons toe kwam op 
aarde.
De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 19.00-
20.00 uur 

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
Kerstbrunch in Hebron
Kom je gezellig mee brunchen? Samen kerst 
vieren!
Hebron, Polanenstraat 197, 11.00 uur

VRIJDAG 15 DECEMBER
Kinderkerstcafé 
Broodjes bakken en een interactieve 
kerstvertelling voor kinderen van 2-7 
jaar en hun ouders.
FLINK Buurtkamer & Stadskas 
Tuin van Toorop, Jan Tooropstraat 8, 
info via: 
buurtdominee@regenbooggemeente.nl 
en regenbooggemeente.nl

ZATERDAG 16 DECEMBER
Open Kerstkerk in de Oranjekerk
Kom en doe mee met knutselac-
tiviteiten, versieren van de grote 
kerstboom, kerstliederen zingen en 
kerstyoga. Natuurlijk wordt het kerst-
verhaal voorgelezen. 
Oranjekerk, Tweede van der Helst-
straat 1-3, 12.30-15.30 uur

Kerstspeurtocht door de Baarsjes
De Jeruzalemkerk en Westerwijk or-
ganiseren een kerstspeurtocht voor 
kinderen tot 12 jaar en hun ouders. 
De start is het knutselen van lampion-

nen. Aan het einde is er warme cho-
colademelk.   
Westerwijk, Admiraal de Ruijterweg 
150, 15.30 uur

WOENSDAG 20 DECEMBER
Kinderspeurtocht
Ga je mee op zoek naar het kindje 
Jezus? Beleef het kerstverhaal in de 
Spaarndammerbuurt.
Hebron, Polanenstraat 197, 15.00 
uur

Kerstreis door de Jordaan 
De reis begint in de Noorderkerk, 
waar de kinderen een mooie kerst-
lampion maken. 
De volwassenen (maximaal 1 per kind) 
knutselen gezellig mee. De kerstreis 
gaat langs verschillende scènes uit 
het kerstverhaal. Aan het eind een 
hapje en drankje. 
Noorderkerk, Noordermarkt, start-
tijd: tussen 16.00 en 17.00 uur, voor 
info en aanmelding: noorderkerk.nl/
activiteiten/kerstreis

ZONDAG 24 DECEMBER
Lichtjespad in het Oosterpark
De Muiderkerk organiseert i.s.m. de 
Oosterparkkerk het Lichtjespad in het 
Oosterpark. Volg de lichtjes naar de 
stal met het kindje Jezus.
Het lichtjespad begint aan de in-
gangen van het Oosterpark: aan de 
Oosterparkstraat en de Linnaeus-
weg, 18.30 uur

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
Kerstviering met musical
Geschikt voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd en hun ouders.
De Ark (Slotervaart), Van Ollefen-
straat 9, 10.00 uur

Kerstmusical Keizersgrachtkerk
Kiezen, dat is niet gemakkelijk! Ook 
niet voor koningin Esther, die in deze 
musical centraal staat. Er zijn ook 
andere activiteiten, zoals samen 
muziek maken. 
Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 
566, 10.30 uur

WOENSDAG 29 NOVEMBER 
Lunchconcerten advent en kerst 
Lunchconcerten verzorgd door cantor-
organist van de Westerkerk Evan Bogerd.
Westerkerk, Prinsengracht 279, wo. 29 nov. 
6, 13 en 20 dec. om 13.00 uur

ZONDAG 3 DECEMBER
Adventsprocessie met Carols
Carols voor de adventstijd worden afgewisseld 
met lezingen. Christiaan Winter bespeelt het 
orgel.
Oude Kerk, Oudekerksplein, 18.30 uur 

ZATERDAG 9 DECEMBER 
Nine Lessons & Carols in de Sloterkerk
Het Sloten Evensong Choir zingt kerst- en ad-
ventsliederen, afgewisseld met het lezen van 
Bijbelteksten. 
Sloterkerk, Osdorperweg 28, 17.00-18.00 
uur, meer info via Joke Baars: 
jbaars57.jb@gmail.com  

A Festival of Nine Lessons and Carols 
De WesterCantorij zingt het Festival of Nine 
Lessons and Carols. Voorgangers: ds. Herman 
Koetsveld en dr. Cristina Pumplun. 
Westerkerk, Prinsengracht 279, 19.00 uur

ZONDAG 17 DECEMBER
Bijna kerst met Jeroen Zijlstra
Zanger, trompettist en jazzmusicus Jeroen 
Zijlstra is te gast. Hij won de Annie-MG-
Schmidtprijs voor het lied ‘Durgerdam slaapt’. 

Hij neemt  je mee middels zijn muziek. M.m.v.  
de Sweelinckcantorij, organist Christiaan Win-
ter en ds. Hanna Rijken. 
Oude Kerk, Oudekerksplein, 11.00 uur 

DINSDAG 19 DECEMBER
Popup Choir Christmas Singalong 
Eén van de kersthits uit de pophistorie leer 
je driestemmig zingen met elkaar. Een avond 
met Maarten Bos (32) en gitarist Tijmen de 
Koning (33) is lachen, beleven en de longen 
uit je lijf zingen. 
Dominicuskerk, Spuistraat 12-14, 20.00 uur, 
€ 15,-, info via: popupchoir.nl

DONDERDAG 21 DECEMBER
Kerst Sing-a-long met Cor Bakker
Zing bekende kerstliederen mee, zoals Komt 
allen tezamen, jubelend van vreugde! Met Cor 
Bakker en zijn combo: het Zwanenkoor en drie 
solisten. Cor Bakker is muzikaal begeleider op 
het gebied van lichte muziek en in de amuse-
mentswereld. 
Westerkerk, Prinsengracht 279, 20.15 uur, 
kaarten via: corbakker.nl

ZONDAG 24 DECEMBER
Festival of Lessons & Carols in de 
Muiderkerk
Festival of Lessons & Carols met medewerking 
van de Muidercantorij onder leiding van Marina 
Kaldeway en ds. Geertien Morsink. 
Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 
10.30 uur

Eropuit in de kersttijd Muziek in de kersttijd

Kerst voor kinderen

De kerstreis voor de kinderen door de Jordaan vindt ook dit jaar weer plaats. Zie onder 

woensdag 20 december in het lijstje Kerst voor kinderen.

Het PopupChoir leert je één van de kersthits uit de pophistorie zingen. Zie onder dinsdag 19 december in 

het lijstje Muziek in de kersttijd.

Voor nog veel meer kerstactiviteiten 
zie: protestantsamsterdam.nl/kerst
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Vraag het aan WielieVraag het aan Wielie
Iemand vroeg: kun je eigenlijk ooit een gemeente zijn waar iedereen 
zich thuis voelt? Wat mij betreft blijft dat voor de kerk een na te stre-
ven ideaal, hoe lastig het soms ook is. Laat ik het zo formuleren: de 
deur van de kerk staat principieel open voor iedereen. Iedereen mag 
er thuiskomen. Daarmee is niet alles gezegd over de kerk als plek 
voor iedereen. Maar het is, lijkt mij, wel een belangrijk begin.

In 2021 presenteerde het Europees Forum van christelijke LHBTI-
groepen een inclusiviteitsindex voor kerken in Europa en Centraal-
Azië. Deze index, die werd ontwikkeld in samenwerking met de 
Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam) onderscheidt 
maar liefst 47 criteria voor inclusiviteit. In dit geval op basis van 
seksuele oriëntatie en gender(identiteit). Die 47 criteria staan voor 
47 haakjes waaraan je de vraag van deze rubriek op kunt hangen. 
De hoofdcategorieën zijn: institutionele gelijkwaardigheid en non-
discriminatie, kerkelijke praktijken, taal en publiek beleid. De 47 
criteria die hieronder hangen, zijn misschien wat overvloedig voor 
een (wijk)gemeente, maar ze zijn het nalopen beslist waard.

Voor wie het in eerste instantie graag wat eenvoudiger houdt, zijn 
er vijf criteria of kernwaarden die ik aan een Engelstalige website 

heb ontleend: respect, inclusie, ondersteuning, bewustwording 
& educatie en activisme. Beknopt: een gemeente waar je je thuis 
voelt, is:
• een gemeente die de waardigheid van ieder mens centraal stelt;
• die ieders eigenheid (in seksuele oriëntatie en genderidentiteit) 

accepteert;
• die mensen die dit niet of onvoldoende ervaren, begeleidt en on-

dersteunt; 
• die zorgt voor bewustwording en educatie;
• die in solidariteit naast het emancipatiestreven van mensen staat.

Moet alles? Ja, maar het hoeft niet allemaal tegelijkertijd. Begin 
gewoon ergens en dan het liefst bij wat voor jouw gemeente in jouw 
omgeving relevant is.

 Baukje Burggraaff                                               

 
Voor wie steken Lotte, Dody, Jahan en Henny 
een kaarsje aan? Dat levert ontroerende ant-
woorden op. 

Ik steek een kaarsje aan voor...

Lotte Malou Niessen (12) wil graag een kaarsje aan-
steken voor haar moeder, die dit jaar op 26 april  
overleed. ‘Ik houd heel veel van mijn moeder en 
mis haar heel erg. Ze ging altijd mee naar de kerk 
op Vrijburg. Ik doe daar mee aan de tieneractivitei-
ten. We luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen 
of doen een spel. 

Mijn moeder zat al in een rolstoel en heeft toen 
mijn vader ontmoet. Ze had darmproblemen. La-
ter kreeg ze slokdarmkanker. Ze lag in het zieken-
huis in Duitsland en had een prop in haar keel. In 
haar slaap is ze overleden. Op Moederdag, op haar 
verjaardag en eigenlijk iedere dag mis ik haar zo. 
Ik herinner me haar als een vrolijke vrouw, ook al 
was ze ziek. Met kerst ga ik met mijn vader en twee 
zussen naar de kerstavonddienst. Ik vind het erg 
dat mijn moeder niet meer mee kan. Kerst is voor 
het eerst zonder mijn moeder. Dat zal best moeilijk 
worden.’

Jahan Valianpour (71) die de Regenboogge-
meente bezoekt, steekt een kaarsje aan voor 
Mahsa Amini, een 22-jarig meisje uit Iran. 

‘Zij werd vorig jaar op 13 september op brute 
wijze door de zedenpolitie geslagen, omdat 
ze volgens hen haar hoofddoek niet goed 
droeg. Drie dagen later stierf zij. 

In mijn hart
Ze is in mijn hart, dat jonge meisje. Zij ging 
de straat op voor de vrijheid van vrouwen, 

daarom droeg ze haar hoofddoek losjes. Door 
haar overlijden kwam opnieuw een beweging 
in Iran op gang die heet: Vrouw, Leven, Vrij-
heid. 

Strenge beperkingen
Voor vrouwen gelden strenge beperkingen: 
ze mogen zonder toestemming van hun man 
bijvoorbeeld niet reizen, solliciteren, werken, 
naar buiten gaan of een paspoort aanvragen. 
Beperkingen die het leven van vrouwen in 
Iran bitter maken.’    

Henny Linde (82) bezoekt iedere week de 
Bethelkerk in Amsterdam-Noord. Zij wil een 
kaarsje aansteken voor haar vader en moeder 
en haar schoonouders, die in de jaren 80 van 
de vorige eeuw overleden. 

‘Ze zijn altijd in onze gedachten en in ons hart. 
Mijn man en ik praten nog elke dag over hen. 
Mijn ouders hadden 14 kinderen. Ik was het ze-
vende kind. 
Mijn man was de oudste van 7 kinderen. We 
kregen allebei een gereformeerde opvoe-

ding, hebben belijdenis gedaan en zijn in de 
kerk getrouwd. 

Warm nest
Ik ben opgegroeid in een warm nest en heb 
daar mooie herinneringen aan. Vooral de zon-
dag was heel gezellig. We deden spelletjes, 
zoals sjoelen. Bij het harmonium en het orgel 
zongen we psalmen en gezangen.  ‘Blijf bij mij 
Heer’ is mij speciaal bijgebleven. Op de begra-
fenis van mijn moeder en zusters is het lied 
gezongen.’

Lotte Malou Niessen: 

‘Kerst voor het eerst zonder 

mijn moeder’

Jahan Valianpour: 

‘Zij werd vermoord omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg’

Henny Linde: 

‘Onze ouders zijn altijd in onze gedachten’

Het Brandend Braambos in de Westerkerk. 
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Dody Thiel (38) is lid van de Taizécommunity in 
Amsterdam en wil een kaarsje aansteken voor 
haar allerbeste vriend Remco Groen. ‘Hij was 
jarenlang bezoeker van Taizé in Amsterdam en 
organiseerde activiteiten. Twee jaar geleden ver-
huisde hij met zijn vrouw en twee kinderen naar 
Apeldoorn. Een jaar geleden werd ontdekt dat 
hij een hersentumor heeft. Het gaat niet goed, 
hij heeft uitzaaiingen. Onlangs kreeg hij weer 
een uitslag die niet goed was. Hij krijgt chemo-
behandeling. De vraag is of ze hiermee doorgaan 
of niet, heeft het nog zin? Dit doet zoveel met mij. 
Hij was er altijd voor mij als ik het moeilijk had 
en hij heef een gezin. Remco krijgt experimentele 
behandelingen, misschien kan dat nog wat ople-
veren. Ik hoop dat hij er nog is met kerst en na-
tuurlijk nog veel langer!’

Dody Thiel: ‘Ik hoop dat hij er 

nog is met kerst’

In deze rubriek beantwoordt ds. Wielie Elhorst, predikant voor 
de LHBTI+-gemeenschap, in ieder nummer een prangende 
vraag over kerk en LHBTI+-kwesties. 


