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Waarom geven mensen? Dat is een vraag die mij als fondsenwerver van de Protestantse Kerk
Amsterdam bezig houdt. |k lees onderzoeken en artikelen, zoals laatst een artikel in de Volkskrant.
Daarin stond bijvoorbeeld dat vooral protestanten het vaakst geven en dat, ook al gaan ze steeds minder
naar de kerk, we in protestantse kringen sinds de jaren negentig aanzienlijk meer zijn gaan geven.

Dat is als je kijkt naar de opbrengst van geldwervingsacties natuurlijk fijn om te lezen, maar ik ben

vooral op zoek naar wat mensen bezig houdt, naar wat mensen belangrijk vinden.

Waarom geven ze? Waar de ene gever het verschil wil maken met zijn bijdrage, een verschil om te
zorgen dat de visie die er binnen een organisatie voor de toekomst is ook werkelijkheid wordt, geeft de
ander aan zelf invioed te willen uitoefenen. Het moet ze persoonlijk iets opleveren en willen daarin ook
gezien worden. Of de gever zoekt emotionele verbinding en wil met empathie bijdragen aan andermans
leven. Tenslotte zijn er ook gevers die juist onzelfzuchtig, toegewijd en altruistisch zijn. Ze kiezen voor
efficiéntie. De vooruitgang hoeft niet snel te gaan, als er maar zichtbaar verbetering is.

Geven al deze verschillende types ook aan de kerk? Als ik met Kerkbalans bezig ben, ben ik
gefocust op het eindresultaat, op de financiéle opbrengst. En dan dwing ik mezelf regelmatig stil te staan
bij de inhoud. Niet alles draait om geld, of is in geld uit te drukken. Als je nadenkt over wat er in het leven
belangrijk is, dan zijn de meeste dingen onbetaalbaar. Denk aan vriendschap, familie, wijsheid,
acceptatie, verbondenheid.

In de kerk zijn er zoveel dingen die belangrijk zijn: de Bijbelse verhalen die ons verbinden, ontmoeting
met God en met elkaar, zorgzaamheid voor de buurt, de maatschappij, het klimaat. Wat is voor jou het
belangrijkste als je gevraagd wordt te geven aan de kerk? Geef je voor de warmte van de gemeenschap,
de diepgaande gesprekken, de troost in moeilijke tijden of geef je voor de mogelijkheid om samen het
verschil te maken in jouw buurt?

Elke gulle bijdrage, steun die wordt gegeven, liefde die wordt gedeeld is welkom. Waarvoor, hoe
en hoeveel je ook geeft, het is nodig om als kerk, als gemeenschap van betekenis te kunnen zijn en
blijven. Elke kerkplek doet dat op haar eigen wijze. Samen vormen we een mozaiek van kerkplekken in
Amsterdam en met elkaar geven we Gods liefde gestalte in de stad.

Deze brochure een bundeling van de kerkbalansbrieven van onze Amsterdamse wijkkerken.
Laat u bemoedigen door de rijke veelzijdigheid die ons verbindt. Geef met uw hart, laat liefde
bloeien, de gemeenschap groeien en zo de kerk voortbestaan.

Yvonne Teitsma
Adviseur fondsenwerving

17h
< N

Protestantse Kerk

A4
< N

< vy

(4‘ “\



VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN

Protestantse Kerk

van uw scriba

Als kerkelijke gemeente komen we samen om ons geloof te

delen, steun te vinden bij elkaar en de liefde van God te ervaren.
De kerk is een plek waar we elkaar bemoedigen en troosten en op
onze eigen wijze worden geraakt door God en de Bijbelse verhalen.
Vanuit een mozaiek van verschillende kerkplekken delen we dat
met elkaar en met de stad om ons heen.

Wij worden als christenen uitgedaagd om gastvrij te zijn als een
teken van Gods liefde. Het is geweldig om te zien hoe we samen
hieraan bijdragen in allerlei vormen van kerkzijn.

Wat is voor jou het belangrijkste als je gevraagd wordt te geven
aan de kerk? Geef je voor de warmte van de gemeenschap,

de diepgaande gesprekken, de troost in moeilijke tijden, of geef je
voor de mogelijkheid om samen een verschil te maken in jouw buurt?

Dank jullie wel voor jullie gulle bijdragen, voor de steun die jullie
geven, en voor de liefde die we delen. Laten we positief en vol
vertrouwen verder gaan, wetende dat onze kerk een bron van
zegen en inspiratie is voor ons allemaal.

ds. Rosaliene Israél
Scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge administratie

Lia van Westen, financien@protestantsamsterdam.nl
(020) 53 53719

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar
leden@protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
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van uw predikant
Beste Binnenwaaiers,

Wat gaat de tijd snel! Wanneer je deze brief ontvangt, is het alweer

2024. Allereerst wil ik u daarom alle goeds wensen voor dit nieuwe jaar.
Het is een tijd waarin er veel onrust is in de wereld en misschien ook

wel bij u persoonlijk.

In De Binnenwaai scheppen we ruimte om die onrust met elkaar te delen.
Om stil te staan bij de zorgen die we hebben over de schepping en over
plekken van oorlog en geweld. Om te bidden voor deze wereld en voor
elkaar. We vinden het belangrijk dat die plek er is, waar we samen kunnen
komen en kunnen delen. De ruimte is er niet alleen om onrust en verdriet
te delen, maar ook om vreugde en blijdschap te delen. We kunnen elkaar
ontmoeten tijdens inspirerende meditatieavonden, mooie brunchvieringen
en gezellige spelletjesavonden.

Ik ben dankbaar dat we als Binnenwaai voorlopig nog even verder
kunnen om die plek van ontmoeting te zijn voor allerlei verschillende
mensen hier op IJburg. Dat we door mogen gaan met het delen van Gods
liefde. Om dat te kunnen blijven doen zijn jullie nodig. Om erbij te zijn, bij
die mooie ontmoetingsmomenten, wellicht te helpen iets daarvan te
organiseren en ook financieel bij te dragen. Hartelijk dank voor alle
manieren waarop jullie bijdragen! Ik zie ernaar uit elkaar weer te
ontmoeten en samen verder op weg te gaan,

Marjolein Hekman
Voorganger bij De Binnenwaai

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met Fedde Jonker,
feddejonker58 @gmail.com, (06) 51 74 82 95

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l
leden@protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472 A"\ Protestantse Kerk
t.n.u. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ i Amsterdam

onder vermelding van De Binnenwaai.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikant

‘And no religion too’, verbeeldde John Lennon zich al in het begin

van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Nog altijd snap ik zijn
droom, zeker ziende op al het geweld dat religies tot op de huidige dag
veroorzaken. Maar of de wereld er beter op is geworden? Of er iets
gekomen is van die ‘brotherhood of men’ waarover hij zingt? Ik zie het
niet. Eerder zie ik dat mensen enorm op zichzelf zijn teruggeworpen.
Eenzaam zijn. Boos zijn. Akelig zelf verantwoordelijk zijn geworden
voor hun eigen succes of hun eigen falen. Hoe mensen naar mensen
verlangen, maar eigenlijk niemand meer in levenden lijve ontmoeten.

Ik heb ook een droom. Ik probeer me ook iets te verbeelden: de kerk
als plek waar mensen terecht kunnen. Waar ze samen kunnen zijn
in hoop, in verdriet, in verlangen en verwachting. Waar je soms even
getroost kunt worden. Of de noodzakelijke schop onder de kont kunt
krijgen dat het niet allemaal om jou draait.

De Thomaskerk is zo’n plek. Een huis waar de verbeelding weer
even aan de macht is. Een huis waar gedroomd wordt van een betere
wereld en een verbond met alle mensen van alle kleur, komaf en
oriéntatie. Mogelijk zeggen mensen dat ik een dromer ben. Maar ik
ben niet de enige. Laten wij er met elkaar - ook in financiéle zin - voor
zorgen dat een dergelijke plek blijft bestaan.

Evert Jan de Wijer,
predikant De Thomas

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge penningmeester
Samuel de Visser, samueldevisser@gmail.com,
(06) 33 77 43 95

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l L
leden@protestantsamsterdam.nl
o ‘
-
NL90 RABO 0373741472 &'l protestantse Kerk
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ y Amsterdam

onder vermelding van De Thomas.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikant

‘Voor iedereen is hier een plek’. Zo zingen zangeressen Froukje
Veenstra en Wende Sneijder in hun mooie liedje ‘“Troostzoekers’.
Een liedje voor mensen die verlangen naar troost.

Ik moet bij dat liedje toch altijd even denken aan de Elthetokerk.

Daar - onder het dak van Gods liefde - kom ik thuis, met mijn zegen

en met mijn sores, met mijn boosheid om onrecht, mijn machteloosheid
om alle ellende in de wereld..."Voor iedereen is hier een plek’.

Zo ervaar ik de Elthetokerk. En met mij vele anderen. ‘Wat mooi dat er
zo'n plek is!’, is een reactie die ik vaak hoor.

De Elthetokerk is echt een ontmoetingspunt. Of het nu in de zondagse
diensten is of tijJdens de koffieochtenden, bij Buurthulp Oost of spelinloop
Re-play, bij het dagelijks avondgebed, bij de maaltijden, bij de
Luistergroepen. Velen zetten zich met heel veel liefde in voor de kerk

en de buurt: gemeenteleden, maar ook buurtgenoten, gelovig of niet zo
gelovig.

Ook jij kunt ons steunen. Jouw bijdrage betekent veel meer dan alleen
een geldbedrag. Door jouw betrokkenheid (door gebed, helpende
handen, geld) bemoedig je ons om kerk van Jezus Christus te zijn in
onze Indische buurt: een huis voor iedereen die zoekt naar troost!

Vrede en alle goeds!
ds. Martijn van Laar

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge kerkrentmeester

Elja den Uijl, kerkrentmeester@elthetokerkamsterdam.nl,
(06) 1813 2474

Vragen over je lidmaatschap kan je mailen naar l
leden@protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472 ﬂ h Protestantse Kerk
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ y Amsterdam

onder vermelding van de Elthetokerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikant

De Jeruzalemkerk is een levende en levendige gemeenschap.
Voortdurend in beweging, maar altijd cirkelend rond het geheim van
Gods goedheid voor een gebroken wereld.

Al twaalf jaar lang gebruikt het Amsterdam Light Festival de taal van
lichtkunst ‘om mensen te verbinden en te verrijken’. Dat lijkt sterk op
de roeping die we al bijna honderd jaar als Jeruzalemkerk voelen: het
licht van Christus laten schijnen in een wereld vol crisis en onrust.

Dat licht mogen wij ook zelf steeds weer ontvangen. Door samen uit
de bijbel te lezen, te bidden en te zingen. Door samen te zoeken naar
de betekenis van Jezus Christus voor ons leven in deze stad. Door
elkaar op te zoeken als er iets te vieren valt en als er verdriet is.

Door - in al onze diversiteit - samen op te trekken: alleengaanden en
gezinnen, jongeren en ouderen, blijvers en voorbijgangers.

Dat is iets om God dankbaar voor te zijn. En iets om je voor in te
zetten! Met geloof, creativiteit en gebed... maar ook door bij te dragen
aan een gezonde financiéle basis. En daar zijn we - naar draagkracht -
allemaal verantwoordelijk voor.

Misschien ben je net lid geworden, misschien draag je al jaren bij.

Aan ons allemaal de vraag om ook dit jaar mee te doen met de actie
Kerkbalans! Zodat we het licht van Christus kunnen blijven doorgeven!
Met hartelijke groet,

Richard Saly
predikant Jeruzalemkerk

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge penningmeester
Henno van Eijk, hennovaneijk@hetnet.nl,

(06) 53 78 58 84

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l
leden@protestantsamsterdam.nl

— 1
NL90 RABO 0373741472 A"\ Protestantse Kerk
t.n.u. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ i Amsterdam

onder vermelding van de Jerugzalemkerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw wijrkerkraad
Op weg naar 2030!

Een eigentijdse geloofsgemeenschap in 2030, daar bouwen we in
onze Keizersgrachtkerk aan. Dit proces heeft de naam KGK 2030.
De aandachtspunten zijn momenteel: creativiteit in liturgie, zicht-
baarheid van de kerk, onderlinge ontmoeting en contact met scholen.
Inspirerend afgelopen jaar waren workshops over ‘welke woorden
kiezen we?’ en ‘wat stralen we uit?’.

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat er voor elke zondag diensten
met elkaar voorbereid worden, maar het is voor ons nog steeds een
kostbaar proces. ledereen die wil mag meedenken en meedoen, van
themakeuze tot deelnemen aan de voorbereidingsgroepen waarin de
diensten vormgegeven worden.

We genieten van ons kerkgebouw waar we weer zonder beperkingen
mogen samenkomen. We blijven wel zuinig aan doen met energie, er
liggen dekentjes tegen de ergste kou. En we kunnen ons warmen aan
elkaar.

Onze kerk is voor velen van onschatbare waarde. En kostbaar
uiteraard. Help je ook financieel mee om haar in stand te houden?

Namens de wijkkerkraad: Ineke Visser-Luirink, voorzitter
en Ada Westeneng, scriba

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge waarnemend
penningmeester Frits van den Boomgaard,
penningmeester@keigersgrachtkerk.nl, (0348) 42 00 107

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l
leden@protestantsamsterdam.nl

-
NL90 RABO 0373741472 ﬂ h Protestantse Kerk
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam V y Amsterdam

onder vermelding van de Keigersgrachtkerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikant

Beste gemeenteleden,

In deze tijd vol oorlog en geweld blijven we als kerkelijke gemeente
samenkomen om ons geloof te delen, steun te vinden bij elkaar en
zo samen iets van de grote trouw en liefde van God te ontdekken.

In deze tijd merk ik meer hoe waardevol het is om in vrijheid elkaar te
kunnen bemoedigen, troosten en de kracht van Gods Koninkrijk mee
te maken.

Wat is eigenlijk voor u, voor jou het belangrijkste als je gevraagd
wordt te geven aan de kerk? Geef je voor de warmte van de gemeen-
schap, diepgaande gesprekken, troost in moeilijke tijden, of voor de
mogelijkheid om samen een verschil te maken in onze buurt?

Ik ben er trots op dat we in Noord zoveel verschillende waardevolle
plekken hebben, waar geloof, hoop en liefde wordt gedeeld. En ik kijk
met vreugde uit naar de versterking van ons team.

Dank jullie wel voor jullie gulle bijdragen, voor de steun die u geetft,
voor uw gebed en voor de liefde die we delen. Laten we met
vertrouwen en volharding verder gaan, wetende dat onze kerk een
bron van zegen en inspiratie is voor ons allemaal.

Paula de Jong,
predikant in Nieuwendam en Amsterdam-Noord

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met een van onge

penningmeesters Netty Lith, n.lith49@gmail.com,

(020) 77174 89 en Theo Starrenburg,

t.starrenburg@telfort.nl, (020) 633 26 04 l

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar

leden@protestantsamsterdam.nl ‘: |
NL90 RABO 0373741472 &"B protestantse Kerk
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ y Amsterdam

onder vermelding van de Rerken in Noord.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikant

Beste gemeenteleden,

Het nieuwe jaar is alweer een kleine maand oud wanneer deze brief bij
jullie in de bus valt. Terugdenken aan het vorige jaar zal ons zwaar vallen.
Misschien door verlies van een geliefd persoon of van iets dat waardevol
voor ons was. En ook door oorlogen waarbij we als land en als mensen
direct betrokken zijn, en door schendingen van rechten van al wat leeft.

In de kerk oefenen we ons, gelukkig, in het vooruitkijken. Dat doen we

als geloofsgemeenschap met elkaar. Het is Gods Heilige Geest die ons
samen uitnodigt naar voren te bewegen. In de zondagse diensten in de
Muiderkerk beginnen we daarom onze voorbeden met een dankgebed
voor al het goede dat er 66k altijd is. Dat opent ons hart voor kleine daden
van goedheid, voor schoonheid en waarachtigheid. Daardoor kunnen we
hoopvol uitzien naar de nieuwe week en geven we de moed niet op.

Het doet ons als gemeenschap goed dat zoveel mensen de Muiderkerk
trouw blijven, er inspiratie vinden en nieuwe mensen hartelijk verwelko-
men. Met elkaar houden we het licht van hoop op een betere toekomst
levend. Dank jullie wel! Dank ook voor de financiéle steun die jullie geven,
voor jullie tijd en aandacht. We houden elkaar vast!

Greteke de Vries

Predikant Muiderkerk

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met Herman Bouwmeester,
penningmeester@muiderkerk.nl, (06) 444 22 896

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l
leden@protestantsamsterdam.nl

-
NL90 RABO 0373741472 AW protestantse Kerk
t.n.u. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ i Amsterdam

onder vermelding van de Muiderkerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikant
Beste gemeenteleden,

In deze tijd vol oorlog en geweld blijven we als kerkelijke gemeente
samenkomen om ons geloof te delen, steun te vinden bij elkaar en

de liefde van God te ervaren. Het is een tijd waarin we elkaar bemoe-
digen, troosten en samen bouwen aan Gods Koninkrijk.

Wat is voor jou het belangrijkste als je gevraagd wordt te geven aan
de kerk? Geef je voor de warmte van de gemeenschap, de diepgaan-
de gesprekken, de troost in moeilijke tijden, of geef je voor de moge-
lijkheid om samen een verschil te maken in onze buurt?

Het is bijzonder om te zien hoe we samen bijdragen aan de vele
activiteiten. Ik denk aan de buurtcantates, de eredienst op zondag en
de creatieve kunstvespers. Maar ook aan onze waardevolle
ontmoetingen en gesprekken bij Soup & Soul, de gesprekskring, de
open kerk, de wandelclub; aan de inspirerende contacten met

Kerk & Buurt, Filah en de schilderclub. En wat hebben we genoten van
ons gemeenteweekend.

Dank jullie wel voor jullie gulle bijdragen, voor de steun die jullie geven
en voor de liefde die we delen. Laten we met vertrouwen en volharding
verder gaan, wetende dat onze kerk een bron van zegen en inspiratie
is voor ons allemaal.

Lydia Meiling
Predikant Nassaukerk

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met een van onge
penningmeesters: penningmeester@nassaukerk.nl
of met Hans van Herwaarden, (06) 188 757 93

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l
leden@protestantsamsterdam.nl

—— ‘
NL90 RABO 0373741472 A"\ Protestantse Kerk
t.n.u. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ i Amsterdam

onder vermelding van de Nassaukerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikanten

Beste gemeenteleden,

In de Jan Koopmanskamer van de Noorderkerk hangt een citaat van
deze oud-predikant van de Noorder aan de muur: ‘Het is heerlijk, dat
er een kerk is, veel heerlijker dan wij ons meestal realiseren: God is
het, die daar de eenzamen zet in een huisgezin.’

Al 400 jaar is de Noorder zo’n plek waar God mensen samenbrengt,
zowel bij Hem als bij elkaar. Week in, week uit vinden er op zondag en
doordeweeks ontmoetingen plaats tussen God en mensen en tussen
mensen onderling. Zo is onze kerk een thuis van God voor velen.

Wat is voor jou het belangrijkste als je gevraagd wordt te geven aan
de kerk? Geef je voor de warmte van de gemeenschap, de diepgaan-
de gesprekken, de troost in moeilijke tijden, of geef je voor de
mogelijkheid om samen een plek te zijn waar mensen in Gods familie
thuis kunnen komen?

Dank jullie wel voor jullie gulle bijdragen, voor de steun die jullie
geven en voor de liefde die we delen. Laten we met vertrouwen en
volharding verder bouwen aan dit huis in de Jordaan, dat God in zijn
genade en gastvrijheid aan het bouwen is.

Ds. Johan Visser en ds. Dick Wolters

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge penningmeester
Barry Hempenius: penningmeester@noorderkerk.org,
(075) 647 57 57

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l
leden@protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472 AW protestantse Kerk
t.n.u. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ i Amsterdam

onder vermelding van de Noorderkerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikant

Beste mensen van de Oranjekerk,

God wil aan ons telkens weer tonen Maar niet met steen

dat Hij genadig is en trouw. en hout alleen

Dat Hij met ons samen wil wonen, is 't grote werk gedaan.
geeft ons moed voor dit gebouw. ‘t Zal om onszelve gaan.

Ik moest aan dit couplet van Gezang 320 uit het oude Liedboek voor
de kerken denken, toen ik de uitnodiging ontving iets te schrijven voor
de actie Kerkbalans van dit jaar. In nu wat ouderwets overkomende
woorden wijst het lied op wat ook vandaag de kern van ons geloof is:
het belang van het werk dat God wil doen onder en door de mensen.

De woorden van het lied wijzen ons terecht op onze eerste prioriteit:
de mensen. Tegelijk: als één plek duidelijk maakt hoe een mooi en
toegankelijk gebouw, in het hart van een stadswijk, daaraan bij kan
dragen, dan is het de Oranjekerk wel. Bijna iedereen die de kerk
binnenloopt, voelt zich er direct welkom, niet zelden ook in het aanbod
dat beroepskrachten, ambtsdragers en taakdragers organiseren.
Daarom nodigen wij u ook dit jaar uit aan het behoud en de verdere
ontwikkeling daarvan financieel bij te dragen. Het is allemaal veel
waard: uw bijdrage en onze Oranjekerk in het hart van de Pijp.

Dank voor uw gave.

Met vriendelijke groet, ds. Wielie Elhorst

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met de voorgitter van onge

kerkenraad Rian Buijse,

kerkenraad@oranjekerkamsterdam.nl, (0)6 1832 4952 l

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar
leden@protestantsamsterdam.nl

ot ‘
NL90 RABO 0373741472 AW protestantse Kerk
t.n.u. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ i Amsterdam

onder vermelding van de Oranjekerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikant

De Oudekerkgemeenschap heeft hartje Amsterdam ongelooflijk veel
moois te bieden. We bewonen het oudste gebouw van de stad, het
bergt een spiritualiteit van eeuwen in zich. De kerkmusici voeren er
oude en nieuwe muziek uit, die je verlokt om zomaar mee te zingen.
Er heerst een theologisch klimaat waarin je je geloof en ongeloof
onder woorden kunt brengen, zonder dat je de maat genomen wordt.

We vormen een gemeenschap waarin je, als je even je vinger
opsteekt, gezien wordt. Ja, in de Oude Kerk zijn we nieuwe

wegen ingeslagen naar een oude bron, zodat meer mensen uit die
bron komen putten en er inspiratie opdoen. In de actie Kerkbalans
geef je om de kerk, dat zij een plek van schoonheid en troost kan
blijven. Met nieuwe vormen van kerk-zijn dragen we bij aan gesprek
over wat ons bezielt. Dat kan ook behoorlijk ontregelend zijn, want het
gaat in deze barre tijden om wat geloofwaardig is, rechtvaardig

en solidair.

Rowan Williams, de vorige aartsbisschop van Canterbury, zegt:
‘It is not the church of God that has a mission, but the mission of
God that has a church.’

ds. Klaas Touwen

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge penningmeester

Stefan Timmerman, stefan@stefantimmerman.nl

of scribaok@xs4all.nl

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l
leden@protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472 AW protestantse Kerk
t.n.u. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ i Amsterdam

onder vermelding van de Oudkerkgemeenschap.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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van uw predikant
Lieve mensen,

Op een grijze woensdagochtend, op zo’'n dag waarop het maar niet
licht lijkt te worden, stond ik op de markt met niets dan een groot
windlicht en een stapeltje flyers. Het viammetje in de lantaarn bleef
maar net aan. Het voelde naakt om daar te staan, zonder koopwaar
en zonder slogan, met alleen een uitnodiging om de dag erna in de
kerk een kaarsje te komen aansteken bij de Allerzielen-viering.

Zulke naaktheid is een goede oefening voor een dominee.

Wachten op wie er even stil blijft staan, en dan ruimte maken.

‘Mijn broer is dood,’ zegt een man. ‘We gingen hier altijd samen
kibbeling halen. Ik mis hem.’ ‘Is hier een kerk dan?’, vraagt een jonge
vrouw. ‘En bent u dominee? Dan kan ik het tegen u wel zeggen,
niemand weet het nog...” En dan op fluistertoon: ‘Ik krijg een tweeling.’
De volgende avond komt een groep buurtgenoten samen. We
steken lichtjes aan en vertellen elkaar verhalen over wie we missen.
Zo eenvoudig en speciaal tegelijk is het om samen mens te zijn in de
wereld van God. Het is donker, maar ook licht. We lijden verliezen,
maar zijn ook vol verlangen.

Zo gaan we graag verder rond de Regenbooggemeente, met jong

en oud en met vriend en vreemde. Helpt u mee om dat mogelijk te
maken?

Nellie van Voorveld
Buurtdominee

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge penningmeester
Arjen-Sjoerd de Vries,
penningmeester@regenbooggemeente.nl,

(06) 30091275

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar
leden@protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472

t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam

onder vermelding van de Regenbooggemeente.
De opbrengst is dan voor dege kerk bestemd.
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van uw kerkenraad

Beste gemeenteleden,

In deze tijd vol oorlog en geweld blijven we als kerkelijke
gemeente samenkomen om ons geloof te delen, steun te vinden
bij elkaar en de liefde van God te ervaren. Het is een tijd

waarin we elkaar bemoedigen, troosten en samen bouwen

aan God’s Koninkrijk.

Wat is voor jou het belangrijkste als je gevraagd wordt te geven
aan de kerk? Geef je voor de warmte van de gemeenschap, de
diepgaande gesprekken, de troost in moeilijke tijden, of geef je
voor de mogelijkheid om samen een verschil te maken in

onze buurt?

Samen dragen we bij aan het gemeenteleven, ondanks het
gemis van een nieuwe predikant. Dank jullie wel voor de liefde
die we delen, de gulle bijdragen en de steun. Laten we met
vertrouwen en volharding verder gaan, wetende dat onze kerk
een bron van zegen en inspiratie is voor ons allemaal.

Ria van der Heiden-Brunekreef,
voorzitter kerkenraad De Opgang / Sloterkerk

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge penningmeester
Romano Krenten, romanojk@gmail.com,

(06) 4220 83 93

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l .
leden@protestantsamsterdam.nl

=
NL90 RABO 0373741472 AW protestantse Kerk
t.n.u. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ i Amsterdam

onder vermelding van de Sloterkerk en De Opgang.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl
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Rijkdom...

‘Volgens mij heb je het hier erg naar je zin’, zeggen mensen van mijn
vorige gemeente die de Wester aandoen als ze een dagje in Amster-
dam zijn. Dat klopt enorm. En dan vertel ik over de rijkdom van het
werken in de Westerkerk. Natuurlijk staan er de gebruikelijke taken
op de rol: pastorale gesprekken, voorbereidingen op de zondagse
diensten, groepsgesprekken over Bijbel en geloof, overlegje zus en
vergadering zo.

Daarnaast zijn er voortdurend de verrassende, ongeplande ontmoetin-
gen: iemand die de winkelvrijwilliger vraagt of er misschien een ‘pastor’
beschikbaar is voor een gesprek; een creatieveling die zich meldt met
een project op de grens van geloof en kunst; een groepje met nauwe
banden met de milieubeweging stelt voor om voorafgaand aan de
klimaatmars een interreligieuze klimaatviering te houden; een school
wil de kinderen graag laten kennismaken met de christelijke traditie -
of ze met 6 klassen kunnen langskomen. En zo veel meer.

Een open kerk dus waar zo veel muziek in zit. En ja, dat is een grote
rijikdom. Maar dat is het niet in alle opzichten, want financieel zijn er
groeiende zorgen. Uw bijdrage is van groot belang om de ons door-
gegeven rijkdom van de Wester als ‘kerk voor de stad’ te kunnen
blijven delen en beleven!

Ds. Herman Koetsveld

Vragen over Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onge penningmeester
Gert-Jan Mostert, info@westerkerk.nl en telefonisch
met een terugbeluergoek via ELka Bak, (020) 624 77 66

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar l
leden@protestantsamsterdam.nl

ot ‘
NL90 RABO 0373741472 ﬂ h Protestantse Kerk
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam ‘ y Amsterdam

onder vermelding van de Westerkerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. wwuw.protestantsamsterdam.nl




Onze Willem de Zwijgerkerk staat open voor allerlei andere, op de buurt gerichte activiteiten.

Na het buurtfeest zei een buurtbewoner: “Heel bijzonder dat we hier met 200 mensen zitten te eten,

alsof het een restaurant is, en morgen is er weer een kerkdienst.” lemand anders op een ander

moment: “Hier kom je echt tot rust door de schoonheid en de prettige stilte.”
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