
 

 

 

 
Toelichtingen op de collectes 2025 

 

Samen met het nieuwe collecterooster zijn toelichtingen op deze collectes voor u samengesteld. 

De eerste collecte is bestemd voor een diaconaal doel.  
De tweede collecte is voor kerkelijke doeleinden.  
Bij de beschrijvingen van de collectedoelen wordt steeds deze volgorde aangehouden. 

Gebruik de toelichtingen voor de afkondiging in de eredienst en de aankondiging in het wijkblad.  
U kunt ze ook gebruiken als startpunt voor uw eigen formulering van het collectedoel. Zoek zelf de formulering die bij uw wijkkerk past.  
Wanneer u voor het genoemde doel op het rooster in uw wijk weinig uitgaven hebt, kunt u ook een ander doel kiezen.  
De landelijke collectes (U en L) en facultatieve collectes (F) mogen echter niet worden veranderd. 

Bij de landelijke collectes worden folders gemaakt. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u deze als wijkkerk zelf bij het landelijk dienstencentrum van de 
Protestantse Kerk Nederland in Utrecht bestellen. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/bestellen/pagina/424/?products=90708.  
Meer en uitgebreide informatie over de Kerk in Actie doelen vindt u op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/.  

  

Verklaring letters: 

Diaconale collectes 
L-collectes = diaconale landelijke collectes 
S-collectes = stedelijke diaconale collectes (PDA) 
W-collectes = afdracht aan wijkdiaconie 
 

Kerkelijke collectes  
U-collectes = landelijke collectes 
F-collectes = afdracht is facultatief 
K-collectes = kerkrentmeesterlijke collectes bestemd voor wijkkas 

 



S Stichting Serve the City 
Serve the City is een wereldwijde beweging van 
vrijwilligers die op praktische manieren vriendelijkheid 
tonen aan mensen in nood. Serve the City werkt samen 
met daklozenopvangcentra, vluchtelingencentra, 
weeshuizen en andere verenigingen en bieden hulp en 
ondersteuning. Daarnaast wordt er wekelijks een scala 
aan vrijwilligersactiviteiten georganiseerd zoals park-
clean-ups, wandeltochtjes met ouderen, tuinieren op 
stadsboerderijen, pannenkoeken bakken voor mensen 
zonder thuis en nog veel meer!   

5 januari K Pastoraat - Hoop voor de stad 
Pastoraat is vooral verbinding tussen mensen binnen de 
geloofsgemeenschap, over de grenzen van doelgroepen heen. 
Bouwen aan echte en hechte relaties, iedereen telt mee. Geef aan 
een gemeente waar je bij mag horen, wie je ook bent. Samen 
bieden we hoop voor de stad. Hartelijk dank! 

W Wijkdiaconie 12 januari K Onderhoud kerkgebouw / Kerkbalans  
Op de vraag ‘wat is de kerk u waard’ reageerde een gemeentelid 
met: ‘Mijn kerk is een prachtig, eeuwenoud gebouw met een mooi 
orgel. Ik kom er graag. Ik wil er graag aan bijdragen dat iedereen 
zich er thuis voelt. Dat wil ik graag behouden en daarom draag ik bij 
aan de kerk’. U ook?  
Ook door bij te dragen aan Actie Kerkbalans, waarvoor u 
binnenkort een uitnodiging ontvangt, kunt u laten blijken wat de 
kerk u waard is. 

S Luistergroepen in Amsterdam  
Wie kent het gevoel niet: ik wilde dat ik daar nu eens over 
kon praten? Gewoon, met iemand praten over dingen 
waar ik tegenaan loop. Misschien denk je ‘ben ik nu de 
enige met zoiets?’ Nee hoor, Er zijn veel mensen die zich 
soms geen raad weten en daar niet over willen of durven 
te praten. Daardoor wordt het probleem soms groter. Je 
kunt je dan aansluiten bij een Luistergroep in Amsterdam. 
In de Luistergroep worden dagelijkse ervaringen gedeeld. 
Er wordt gepraat en geluisterd naar elkaar, zonder oordeel 
en zonder advies. Iedereen is welkom!  
 

19 januari F Oecumene: de Week van gebed voor eenheid van christenen 
De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende 
week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door 
Week van gebed voor eenheid samen te bidden, ervaren we dat we 
verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze 
betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen 
voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. 

W Wijkdiaconie 26 januari U1 Proefplekken: de nieuwe kerken  
Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve 



missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld 
pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Kortom: 
initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks in de ‘reguliere’ 
kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God 
kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen 
erin om jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij 
hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse 
Kerk deze proefplekken. 
       

S Diaconale ondersteuning voor mensen met een 
beperking en hun familie  
Jaarlijks zijn er in de protestantse kerken in Amsterdam en 
omgeving kerkdiensten voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Deze diensten noemen we 
'inclusieve diensten'. Uit ervaring is gebleken dat alle 
kerkbezoekers van deze diensten genieten, omdat er 
zoveel blijdschap en spontaniteit vanuit gaat. Een 
leerschool in geloven! Uw bijdrage maakt deze 
bijeenkomsten mede mogelijk. 
 

2 februari K Jeugdwerk  
Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren 
vraagt steeds weer opnieuw een eigentijdse aanpak en creativiteit. 
Daarom vragen wij u met deze collecte om het tienerwerk 
financieel te ondersteunen. 

W Wijkdiaconie  9 februari K Pastoraat aan ouderen 
Het is belangrijk dat mensen oprechte aandacht hebben voor het 
leven van een ander. Vooral ouderen ervaren vaak eenzaamheid en 
missen persoonlijke aandacht. Door uw bijdrage kunnen we 
bijvoorbeeld huisbezoeken organiseren, zodat ouderen de 
nabijheid van God en elkaar ervaren en weten dat ze gezien, 
gehoord en geliefd zijn. Uw steun maakt een groot verschil. 
Hartelijk dank! 

  
 

    
 
 

L1 Omzien naar gevangenen  
Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis 
terecht. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 

16 februari K PR en communicatie 
Met uw steun kunnen we onze boodschap naar buiten dragen. 
Door middel van onze website, social media en andere 



barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 
helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie 
ondersteunt diverse organisatie die omzien naar 
gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in 
de maatschappij. 
 

communicatiekanalen bereiken we mensen binnen en buiten onze 
gemeente. Uw gift maakt het mogelijk om het evangelie te 
verspreiden en onze omgeving op de hoogte stellen van onze 
activiteiten. 

S Het Straatpastoraat  
Het Straatpastoraat biedt plekken waar mensen die 
bekend zijn met het leven op de straat op verhaal kunnen 
komen of hun verhaal kunnen delen. Er wordt gekeken 
naar een mens die ertoe doet en die iets te bieden heeft, 
voorbij het label ‘dakloos’ of ‘thuisloos’. In een stad waar 
zoveel mensen op een klein oppervlakte bij elkaar wonen, 
leven en werken, zoeken we op verschillende, creatieve 
manieren naar verbinding met onze dak- en/of thuisloze 
medemens en stadsgenoot.  

23 februari K Kerkvernieuwing in de wijk  
Pioniersplekken voorzien in een behoefte van een nieuwe 
generatie, die zich (nog) niet helemaal thuis voelt in de kerk. Deze 
generatie zoekt wél een plek voor zingeving en inspiratie. Als 
Protestantse Kerk Amsterdam hopen we dat veel pioniers de 
komende jaren kunnen blijven experimenteren. Want het evangelie 
gaat door. Met uw bijdrage helpt u mee om dit mogelijk te maken. 

      

W Wijkdiaconie 2 maart U2 Huiselijk geweld bestrijden in Egypte  
Seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke kring was al 
een groot probleem in Egypte, door de toenemende armoede 
neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil 
bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee 
Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale 
gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast 
worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van 
de jonge generatie tegen geweld en misbruik. 

 
 

S Diaconaal Opbouwwerk  
In alle stadsdelen werken de diaconaal opbouwwerkers. 
Hun standplaats is een Protestantse wijkkerk, zoals 

9 maart K Pastoraat 
Pastoraat is de lijm die onze gemeente bij elkaar houdt. Door 
elkaar te ondersteunen en voor elkaar te zorgen, groeien we samen 



bijvoorbeeld Hebron in de Spaarndammerbuurt, de Ark in 
Amsterdam Noord en de Elthetokerk in Amsterdam Oost. 
Op deze bijzondere plekken staan ze met beide benen in 
de wijk. De opbouwwerkers creëren samen met deze 
buurtbewoners een veilige plek in de tumultueuze stad 
waar mensen iets goeds kunnen doen voor elkaar. 
Opbouwwerkers helpen de veelkleurige 
buurtgemeenschap te verbinden en tot bloei te komen.  
  

en worden we sterker. Uw gift maakt het mogelijk om dit 
belangrijke werk te kunnen blijven doen, zodat onze gemeente een 
plek blijft waar iedereen zich thuis voelt. Dank u wel.  

W Wijkdiaconie 16 maart K Onderhoud kerkgebouw 

De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de 
kerk in eigendom heeft. Ook komt het voor dat een (kerk)gebouw 
voor de vieringen wordt gehuurd. Dat het gebruik van een 
kerkgebouw kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen 
gebouw of huurpand betreft, is duidelijk. Het klein onderhoud komt 
voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze 
verantwoordelijkheid op ons nemen. 

L2 Kerken geven kinderen een toekomst  
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 
Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken 
troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te 
worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking 
met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze 
voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen 
ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle 
manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de 
rest van hun leven meenemen. 

23 maart K Eredienst - muziek in de kerk 
Muziek speelt in onze gemeente een onmisbare rol. We zijn blij dat 
we bijvoorbeeld de beschikking hebben over organisten voor de 
begeleiding van de gemeentezang. Zij weten ons op de juiste 
toonhoogte te brengen. Dat u deze muzikale ondersteuning van 
onder andere de eredienst waardeert, kunt u laten blijken door een 
gift aan deze collecte. 

  

 

    

S Educatie-boerderij De Meent 
Een gastvrije plek in de Bovenkerkerpolder waar de 
Protestantse Diaconie ruimte biedt aan mensen zonder 

30 maart K Jeugdwerk – kindernevendienst 
Elke zondag is er een kindernevendienst. Hiervoor worden kosten 
gemaakt. Naast de werkmaterialen zijn er onder andere kosten 



papieren om zich verder te ontwikkelen. Dit doen ze door 
samen hoogwaardig, lokaal en duurzaam voedsel te 
produceren. Met dit voedsel wordt weer gekookt bij 
andere sociale projecten in de stad. 

voor het verwarmen van de ruimtes voor de kinderdienst. U helpt 
mee met een hartverwarmende gift aan deze collecte. 
 

      

S Wereldhuis 
Het Wereldhuis is een shelter, een veilige plek, voor 
honderden mensen die zonder papieren in Amsterdam 
leven. Ze zijn verstoken van rechten, opvang en van zorg. 
Met hen zoekt het Wereldhuis naar manieren om de regie 
over hun leven weer terug te krijgen en ze bieden hen 
training, informatie en advies. Voor velen van hen is het 
Wereldhuis een onmisbare pleisterplaats in hun leven 
geworden. Het Wereldhuis is een community, die 
hoofdzakelijk draaiende gehouden wordt door mensen ‘uit 
de doelgroep zelf’. Zo wordt er elke dag een warme, 
voedzame lunch geserveerd. 

6 april K  PR en communicatie  
Uw donatie is hard nodig om onze communicatiekanalen goed te 
onderhouden. Denk aan onze website, nieuwsbrieven en andere 
middelen die we gebruiken om met u in contact te blijven. Met uw 
bijdrage kunnen we ervoor zorgen dat deze kanalen up-to-date 
blijven en goed functioneren. 

W Wijkdiaconie 13 april U3 Missionaire kansen met Pasen  
Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij 
miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom 
biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van The Passion 
diverse initiatieven aan. Kerken kunnen met een Passionpakket 
voor buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de 
betekenis van Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met een 
replica van het passionkruis organiseren. Zo ben je kerk naar 
buiten. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een 
magazine. 

 
 

S Diaconaal Opbouwwerk  
In alle stadsdelen werken de diaconaal opbouwwerkers. 
Hun standplaats is een Protestantse wijkkerk, zoals 
bijvoorbeeld Hebron in de Spaarndammerbuurt, de Ark in 

17 Witte 
Donderdag 

K Eredienst 
Elke zondag komen we samen om God te loven en te danken. Onze 
eredienst is een moment van bezinning en inspiratie. Met uw gift 



Amsterdam Noord en de Elthetokerk in Amsterdam Oost. 
Op deze bijzondere plekken staan ze met beide benen in 
de wijk. De opbouwwerkers creëren samen met deze 
buurtbewoners een veilige plek in de tumultueuze stad 
waar mensen iets goeds kunnen doen voor elkaar. 
Opbouwwerkers helpen de veelkleurige 
buurtgemeenschap te verbinden en tot bloei te komen.  

maken we het mogelijk dat deze traditie voortduurt en dat iedereen 
de kans krijgt om deel te nemen aan een betekenisvolle dienst. 
 

 
geen diaconale collecte 18 Goede 

Vrijdag 

 
geen kerkelijke collecte 

L3 Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken  
In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel 
kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het 
buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht 
kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen 
hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook 
ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten 
kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en 
kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. 
Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis. 
 

19 Stille 
Zaterdag 

K Pastoraat - luisteren met aandacht 
Uw gift maakt het mogelijk dat onze predikant er voor onze 
gemeenteleden is. Of het nu gaat om een luisterend oor, gebed of 
praktische hulp. Met uw steun kunnen we ervoor zorgen dat we 
samen de liefde van God kunnen delen. Heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 
 

S Dokters van de Wereld - Mobiele tandartspraktijk voor 
onverzekerden in A'dam 
De Mondzorgkaravaan van Dokters van de Wereld trekt 
door het land. Elke maand voert onze mobiele 
straattandarts noodbehandelingen aan specifieke 
patiënten. Dit zijn vaak mensen met schulden, 
ongedocumenteerden en/of migranten. We werken 
daarvoor samen met lokale partnerorganisaties zoals de 
schuldhulpverlening en het maatschappelijk werk. Ook 
geven onze vrijwilligers voorlichting over hoe je tandbederf 
voorkomt en zetten we een landelijk Compassie Netwerk 
op van tandartsen en mondhygiënisten die bereid zijn om 
gratis (vervolg)behandelingen te bieden. 
  

20 Pasen K Paascollecte voor de kerk 
[als u geen eigen wijkproject heeft kunt u onderstaande tekst 
gebruiken] 
 
Uw bijdrage aan de paascollecte is van onschatbare waarde. Met 
uw gift kunnen we doorgaan met het organiseren van 
betekenisvolle diensten, jeugdwerk en andere activiteiten die 
mensen verbinden en inspireren. We investeren ook in duurzame 
projecten die bijdragen aan een betere toekomst voor onze stad. 

S Orchestre Partout 27 april K Eredienst 



Vanuit de overtuiging dat muziek een universele taal is die 
verbindt maakt Orchestre Partout vanaf 2010 muziek met 
AZC bewoners, statushouders en Nederlandse 
vakgenoten. Zo draagt Orchestre Partout bij aan een 
kleurrijke samenleving waarin iedereen zijn muzikale 
talent kan ontwikkelen en waarin elke stem telt en klinkt. 
Door de continuïteit en gelaagdheid van het programma is 
Orchestre Partout uitgegroeid tot een kweekvijver voor 
muzikaal talent uit alle delen van de wereld.  

Achter elke eredienst gaat veel voorbereiding schuil. Van de 
predikant die de preek verzorgt tot de koster die de kerkdeuren 
openzet. Met uw gift draagt u bij aan een zorgvuldige voorbereiding 
en een mooie uitvoering van onze diensten. 
 

      

L4 Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan  
In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden 
mensen zijn omgekomen en miljoenen gevlucht. Via haar 
internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp 
aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan 
en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze 
in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, 
keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties 
kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp 
krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun 
kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. 
 

4 mei K Toerusting & Vorming 
Samen staan we sterk! Door te investeren in de toerusting en 
vorming van onze gemeente, versterken we onze band met elkaar 
en met God. Met deze collecte kunnen we samen bouwen aan een 
toekomst waarin geloof en liefde centraal staan. 

W Wijkdiaconie 11 mei K Kerkgebouw - op naar een groene kerk 
Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar 
te maken hebben, zijn er vandaag de dag meer aanleidingen om 
een duurzame kerk te willen zijn: vanuit 
milieuverantwoordelijkheid en/of financiële besparing. Met grote 
en kleine initiatieven: samen willen wij zorgdragen voor Gods 
Schepping. En dat brengt kosten met zich mee. Helpt u ons mee 
een Groene Kerk te worden of blijven? 

S Stap Verder 
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit 
Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal 
Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke organisaties 

18 mei K Pastoraat - Hoop voor de stad 
Pastoraat is vooral verbinding tussen mensen binnen de 
geloofsgemeenschap, over de grenzen van doelgroepen heen. 
Bouwen aan echte en hechte relaties, iedereen telt mee. Geef aan 



willen zij een bijdrage leveren aan het welzijn van de 
inwoners van het stadsdeel. 

Stap Verder ontwikkelt activiteiten en projecten om 
inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen.   

een gemeente waar je bij mag horen, wie je ook bent. Samen 
bieden we hoop voor de stad. Hartelijk dank! 

W Wijkdiaconie 25 mei K Jeugdwerk 
Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren 
vraagt steeds weer opnieuw een eigentijdse aanpak en creativiteit. 
Daarom vragen wij u met deze collecte om het tienerwerk 
financieel te ondersteunen. 

S Huis van Verbinding 
 
Het Huis van Verbinding richt zich op kwetsbare 
doelgroepen in de Oostelijke Eilanden (de buurten 
rondom de Oosterkerk). Dat zijn hoofdzakelijk 
vluchtelingen, ouderen, alleenstaanden, kansarme 
jongeren, mensen die kampen met verslavingen. Het Huis 
van Verbinding is een fysieke plek, waar mensen terecht 
kunnen maar het is ook een broedplaats voor 
verbindende projecten.   

29 Hemelvaart K Pastoraat 
Pastoraat is de lijm die onze gemeente bij elkaar houdt. Door elkaar 
te ondersteunen en voor elkaar te zorgen, groeien we samen en 
worden we sterker. Uw gift maakt het mogelijk om dit belangrijke 
werk te kunnen blijven doen, zodat onze gemeente een plek blijft 
waar iedereen zich thuis voelt. Dank u wel. 
 

      

S Ondersteuning aan LHBTIQ+ asielzoekers en 
vluchtelingen 
Iedere maand komt de Phoenix groep van 100 mensen bij 
elkaar voor een gezamenlijke maaltijd in de Kas van de 
Diaconie. Een team van vrijwilligers en een medewerker 
bieden mensen met een LHBTIQ+ achtergrond 
begeleiding en advies in hun asielprocedure. De 
afgelopen jaren ging een deel van de groep ook met elkaar 
op retraite bij Casella.  
Daarnaast ondersteunt de Diaconie pastores, die elk jaar 
meer dan 800 mensen met HIV en AIDS in Nederland 
helpen ontdekken dat je tegenwoordig met HIV-AIDS een 
gezond en lang leven kunt leiden.   

1 juni U4 Raad van Kerken in Nederland  
De Raad van Kerken in Nederland is erop gericht de gemeenschap 
van kerken te versterken. Als platform waar kerken zich samen 
beraden op de uitdagingen die de samenleving stelt. Verder is de 
Raad aanspreekpunt voor de maatschappelijke organisaties, de 
media en de politiek. Daarnaast blijft de Raad zich inzetten voor en 
uitspreken over een transitie naar een duurzame, rechtvaardige en 
vreedzame samenleving. Uw steun hiervoor is van harte welkom. 

W Wijkdiaconie 8 Pinksteren K  Pinksteractie voor de kerk 
(eigen wijkdoel kiezen) 



S Educatie-boerderij De Meent 
Een gastvrije plek in de Bovenkerkerpolder waar de 
Protestantse Diaconie ruimte biedt aan mensen zonder 
papieren om zich verder te ontwikkelen. Dit doen ze door 
samen hoogwaardig, lokaal en duurzaam voedsel te 
produceren. Met dit voedsel wordt weer gekookt bij 
andere sociale projecten in de stad. 

15 juni K Kerk als plaats van stilte  
In onze drukke stad biedt onze kerk een oase van rust. In ons 
stiltecentrum [als jouw kerk die heeft], bij [naam van groep] en 
tijdens de dienst kunnen we tot onszelf komen. Stilte is kostbaar. 
Steun ons om deze waardevolle ruimte te behouden. Op 
protestantsamsterdam.nl/stilteplekken/ vind je een overzicht van 
de PKAstilteplekken in de stad. 

W Wijkdiaconie 22 juni K Eredienst 
Onze eredienst is meer dan alleen een dienst, het is een 
gezamenlijke ervaring. Samen zingen, bidden en luisteren naar 
Gods woord verbindt ons met elkaar en geeft ons kracht. Uw steun 
maakt het mogelijk dat we samen kunnen blijven komen en groeien 
in geloof. 

L5 Keti Koti – NAKS Suriname 
Op 1 juli vieren we Keti Koti en collecteren we voor het 
project ‘Alakondre Tori Storytelling door en voor 
jeugdigen’. Dit project van NAKS in Suriname bevordert 
sinds 1947 de artistieke en culturele tradities van Afro-
Surinamers. Het behoud van cultureel erfgoed is cruciaal 
voor de identiteit van de samenleving. In crisistijden 
bieden verhalen, muziek, zang, dans, rituelen en 
festiviteiten houvast. Meer informatie vindt u op 
nakssuriname.com. 

29 juni K Jeugdwerk - generaties ontmoeten elkaar 
In de kerk hebben we elkaar nodig. Of je nu jong bent of ouder. 
Iedereen kan zich bij het kinder- en jeugdwerk betrokken voelen. De 
kerk als een groot netwerk waarin kinderen en jongeren zich 
gewaardeerd voelen, waarin ze voelen dat ze waardevol zijn, door 
God geliefd. Alvast heel hartelijk dank voor uw (financiële) bijdrage 
hieraan. 

S  Kuria  
In hospice Kuria verblijven mensen die in de laatste weken 
van hun leven zijn. Kuria biedt palliatieve terminale zorg 
en richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. 
Het hospice draait op toegewijde medewerkers en op heel 
veel vrijwilligers. Daarnaast is Kuria ook betrokken bij een 
buddyproject, waarin buddy's op vrijwillige basis 
optrekken met ongeneeslijke zieken.  

6 juli K Kosten activiteiten kerkenraad 
De collecte van vandaag is voor de kerk. Uit alle activiteiten van de 
kerk zetten we vandaag het spotlicht op de kerkenraad. Wij als 
wijkgemeente doen veel en de kerkenraad coördineert dat. Het zijn 
(op de predikant na) allemaal vrijwilligers, maar de activiteiten zelf 
brengen natuurlijk wel kosten met zich mee. Houdt u dat in 
gedachten bij deze collecte. 

W Wijkdiaconie 13 juli K Pastoraat 



Onze gemeente is meer dan alleen een kerkelijke viering. Het is een 
warme deken van zorg om iedereen die betrokken is bij onze 
kerkplek heen. Door pastoraat bouwen we bruggen tussen 
generaties, culturen en sociale lagen. We creëren een veilige haven 
waar iedereen bij mag horen en gesteund wordt, ongeacht 
achtergrond. Uw bijdrage hiervoor wordt zeer gewaardeerd. 
 

S Koopvaardijpastoraat 
Onze koopvaardijpredikant is een belangrijke steun voor 
zeevarenden in onze Amsterdamse havens. Help ons om 
deze mensen een luisterend oor te bieden en hun geloof 
te versterken. Met jouw gift kunnen we het werk van het 
Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam ondersteunen. 
Samen zorgen we ervoor dat deze mensen zich gezien en 
gehoord voelen. 

20 juli K Eredienst  
Achter elke eredienst gaat veel voorbereiding schuil. Van de 
predikant die de preek verzorgt tot de koster die de kerkdeuren 
openzet. Met uw gift draagt u bij aan een zorgvuldige voorbereiding 
en een mooie uitvoering van onze diensten. 
 

W Wijkdiaconie 27 juli K Toerusting & Vorming 
Met deze collecte investeren we in de groei van onze gemeente. We 
willen dat iedereen, van jong tot oud, de kans krijgt om te groeien in 
geloof en kennis. Door te investeren in opleidingen voor onze 
predikanten en leiders, en door het ontwikkelen van nieuwe 
cursusmaterialen, zorgen we ervoor dat onze gemeente vitaal blijft. 
       

S Buurthulp Oost, West, Nieuw West  
Buurthulp in de verschillende stadsdelen is er voor alle 
buurtbewoners en zorgt voor de verbinding tussen 
vrijwillig hulpaanbod en mensen die om hulp durven te 
vragen of behoefte hebben aan een luisterend oor. 
Samen bouwen ze zo aan meer verbondenheid in de buurt 
en doen ze samen iets tegen armoede en eenzaamheid. 
 

3 aug K Onderhoud orgel 
De prachtige orgelklanken hebben een belangrijke plaats in onze 
eredienst. Het is daarom van belang dat het orgel goed werkt en 
zuiver speelt. Het moet gestemd en onderhouden worden. Daarom 
vandaag een collecte voor dit mooie instrument.  

[NB Heeft uw wijkgemeente geen orgel, zamel dan geld in voor de 
piano of andere vormen van kerkmuziek] 

W Wijkdiaconie 10 aug U5 Cubaanse kerken bieden hoop  
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, 
brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide volwassenen 



vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen 
voor. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en 
diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen 
theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen. Zo geven 
ze hoop via bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf 
verbouwd voedsel. Hiermee ondersteunen ze ouderen in hun 
dagelijkse strijd om het bestaan. 
 

S Dovenpastoraat 
In een wereld vol geluid kunnen dove mensen zich soms 
eenzaam voelen. Gelukkig is er het Interkerkelijk 
Dovenpastoraat. Dovenpastors bieden een luisterend oor, 
geestelijke begeleiding en een gemeenschap waar dove 
gelovigen thuishoren. In dovendiensten kunnen ze God 
ontmoeten in hun eigen taal en cultuur. 

17 aug K Jeugdwerk - generaties ontmoeten elkaar 
In de kerk hebben we elkaar nodig. Of je nu jong bent of ouder. 
Iedereen kan zich bij het kinder- en jeugdwerk betrokken voelen. De 
kerk als een groot netwerk waarin kinderen en jongeren zich 
gewaardeerd voelen, waarin ze voelen dat ze waardevol zijn, door 
God geliefd. Alvast heel hartelijk dank voor uw (financiële) bijdrage 
hieraan. 

W Wijkdiaconie 24 aug K Pastoraat 
In een wereld die steeds complexer wordt, is pastoraat belangrijker 
dan ooit. Het biedt troost in tijden van verdriet, hoop in tijden van 
onzekerheid en een gevoel van verbondenheid. Met uw steun 
kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in onze gemeente de 
pastorale zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dank u wel. 

S Diaconaal Opbouwwerk  
In alle stadsdelen werken de diaconaal opbouwwerkers. 
Hun standplaats is een Protestantse wijkkerk, zoals 
bijvoorbeeld Hebron in de Spaarndammerbuurt, de Ark in 
Amsterdam Noord en de Elthetokerk in Amsterdam Oost. 
Op deze bijzondere plekken staan ze met beide benen in 
de wijk. De opbouwwerkers creëren samen met deze 
buurtbewoners een veilige plek in de tumultueuze stad 
waar mensen iets goeds kunnen doen voor elkaar. 
Opbouwwerkers helpen de veelkleurige 
buurtgemeenschap te verbinden en tot bloei te komen.  

31 aug K Eredienst  
Onze eredienst is een levende traditie die zich aanpast aan de tijd. 
Met uw gift investeren we in de toekomst van onze kerk en zorgen 
we ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een 
inspirerende eredienst. 
 

      

W Wijkdiaconie 7 sep K Onderhoud kerkgebouw 
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de 



kerk in eigendom heeft. Ook komt het voor dat een (kerk)gebouw 
voor de vieringen wordt gehuurd. Dat het gebruik van een 
kerkgebouw kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen 
gebouw of huurpand betreft, is duidelijk. Het klein onderhoud komt 
voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze 
verantwoordelijkheid op ons nemen. 

S Drugspastoraat  
Het Drugspastoraat Amsterdam verleent pastorale zorg 
aan mensen die in hun leven door drugsgebruik zijn of 
waren vastgelopen. Het Drugspastoraat biedt vanuit de 
christelijke traditie antwoord op de zingevingsvragen die 
deze situatie bij de mensen die erin verkeren oproept. Met 
name is het Drugspastoraat er voor mensen die weinig 
sociaal of maatschappelijk netwerk hebben. Eén van de 
activiteiten die het Drugspastoraat, in samenwerking met 
het Straatpastoraat van de Protestantse Diaconie 
Amsterdam, organiseert is de wekelijkse vrouwenavond. 
Tijdens deze avond staan lekker eten, ontmoeting en 
gezelligheid centraal.  
 

14 sep K Eredienst - muziek in de kerk 
We zijn dankbaar voor elke noot die klinkt in onze kerk. Met uw 
gulle gift kunnen we ervoor zorgen dat de muziek in onze diensten 
nog meer tot haar recht komt. Help ons om samen te zingen en te 
musiceren tot eer van God. 

W Wijkdiaconie 21 sep K Pastoraat 
Onze gemeente is meer dan alleen een kerkelijke viering. Het is 
een warme deken van zorg om iedereen die betrokken is bij onze 
kerkplek heen. Door pastoraat bouwen we bruggen tussen 
generaties, culturen en sociale lagen. We creëren een veilige 
haven waar iedereen, ongeacht achtergrond, erbij hoort en 
gesteund wordt. Uw bijdrage hiervoor wordt zeer gewaardeerd. 
  

S Stichting Present 
Mensen zijn bereid zich in te zetten voor een ander, toch? 
Maar niet iedereen met die bereidheid komt ook in actie. 
Lang niet iedereen die iets wil doen heeft namelijk 
regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet wat ze te bieden 
hebben, of wie in hun omgeving hulp nodig heeft. Soms 
mist een schakel. Present vervult die brugfunctie tussen 

28 sept K Eredienst 
Elke zondag komen we samen om God te loven en te danken. Onze 
eredienst is een moment van bezinning en inspiratie. Met uw gift 
maken we het mogelijk dat deze traditie voortduurt en dat iedereen 
de kans krijgt om deel te nemen aan een betekenisvolle dienst. 



mensen die iets te bieden hebben en mensen die 
daarmee geholpen zijn. Present brengt mensen bij elkaar 
en stimuleert het omzien naar elkaar.          

W Wijkdiaconie 5 okt F Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen  
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven 
bijna niet tegen. Door het gescheiden onderwijs in Israël weten ze 
niets over elkaars cultuur en gebruiken. Via het 
ontmoetingsprogramma van het Rossing Center leren Joodse en 
Arabische leerlingen uit de hoogste klassen elkaar kennen. Ze 
bezoeken elkaar op school en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis en tradities. Vooroordelen verdwijnen. Dat is niet 
alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele 
Israëlische samenleving. Meer lezen kerkinactie.nl/israelpalestina   
 

S Diaconaal Opbouwwerk  
In alle stadsdelen werken de diaconaal opbouwwerkers. 
Hun standplaats is een Protestantse wijkkerk, zoals 
bijvoorbeeld Hebron in de Spaarndammerbuurt, de Ark in 
Amsterdam Noord en de Elthetokerk in Amsterdam Oost. 
Op deze bijzondere plekken staan ze met beide benen in 
de wijk. De opbouwwerkers creëren samen met deze 
buurtbewoners een veilige plek in de tumultueuze stad 
waar mensen iets goeds kunnen doen voor elkaar. 
Opbouwwerkers helpen de veelkleurige 
buurtgemeenschap te verbinden en tot bloei te komen.   

12 okt K PR en Communicatie 
De kerk is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom 
moeten we onze activiteiten actiever onder de aandacht brengen. 
Dit vraagt om nieuwe manieren van communiceren. De opbrengst 
van deze collecte wordt gebruikt om onze communicatie te 
verbeteren, zodat we beter kunnen inspelen op de behoeften van 
onze gemeenschap. Uw bijdrage helpt ons om verbonden te 
blijven. Dank u wel! 

      
L6 Innovatief kooktoestel verandert levens  

In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit 
de verkoop van hun landbouwproducten. Met een 
ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit 
kooktoestel bespaart brandhout, vermindert de uitstoot 
van CO2 en produceert minder rook, wat gunstig is voor 
de gezondheid. Bovendien zet het toestel brandstof om in 
biochar, een restproduct dat gebruikt wordt als natuurlijke 

19 okt K Pastoraat 
Pastoraat is vooral verbinding tussen mensen binnen de 
geloofsgemeenschap, over de grenzen van doelgroepen heen. 
Bouwen aan echte en hechte relaties, iedereen telt mee. Geef aan 
een gemeente waar je bij mag horen, wie je ook bent. Hartelijk 
dank! 



bodemverrijker. Vrouwen gebruiken dit op hun eigen land 
of verkopen het aan boeren. Met een hoger inkomen 
kunnen zij hun gezin voldoende te eten geven. 
 

W Wijkdiaconie 26 okt K Hervormingsdag: kerkvernieuwing 
Op 31 oktober 1517 timmerde de Duitse monnik Maarten Luther 95 
stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hij was 
tegen alle regels die de kerk om het geloof heen bedacht en wilde 
de kerk vernieuwen. Ook in deze tijd werken we aan 
kerkvernieuwing, om Gods liefde in Amsterdam voor het voetlicht 
te krijgen. Ook in onze wijk willen we vernieuwend bezig zijn. 
[Noem hier eventueel iets van wat uw wijk aan kerkvernieuwing 
doet.] We vragen u om dit proces van harte te ondersteunen.        

S De Kruispost 
Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan 
inwoners van Amsterdam zonder zorgverzekering. Per jaar 
weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, op 
jaarbasis doen ze ongeveer 7000 consulten. Patiënten die 
in de doelgroep vallen zijn: onverzekerden, 
onverzekerbaren (uitgeprocedeerde asielzoekers/ 
ongedocumenteerden) en daklozen.  

2 nov K Pastoraat onder ouderen 
Het is belangrijk dat mensen oprechte aandacht hebben voor het 
leven van een ander. Vooral ouderen ervaren vaak eenzaamheid en 
missen persoonlijke aandacht. Door uw bijdrage kunnen we 
bijvoorbeeld huisbezoeken organiseren, zodat ouderen de 
nabijheid van God en elkaar ervaren en weten dat ze gezien, 
gehoord en geliefd zijn. Uw steun maakt een groot verschil. 
Hartelijk dank! 

L7 Een toekomst voor kansarme kinderen in pretoria  
Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen 
en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt 
de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 
en 34 jaar is werkloos. De christelijke organisatie PEN is 
als een familie voor deze kansarme kinderen en jongeren. 
Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar 
leren ook sociale en creatieve vaardigheden die hen 
weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op 
eigen benen kunnen staan. 

9 nov K Eredienst  
Achter elke eredienst gaat veel voorbereiding schuil. Van de 
predikant die de preek verzorgt tot de koster die de kerkdeuren 
openzet en de koƯie klaarzet. Met uw gift dragen u bij aan een 
zorgvuldige voorbereiding en een mooie uitvoering van onze 
diensten. 
 

W Wijkdiaconie 16 nov K Pastoraat rond verlies 



Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de 
schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is 
een belangrijk onderdeel van gemeente zijn, is een van onze 
pastorale taken. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
Onder andere voor mensen die te maken hebben met verlies en 
rouw. Helpt u mee om steun aan hen mogelijk te maken?  

S Wereldhuis 
Het Wereldhuis is een shelter, een veilige plek, voor 
honderden mensen die zonder papieren zijn. Ze zijn 
verstoken van rechten, opvang en van zorg. Met hen zoekt 
het Wereldhuis naar manieren om de regie over hun leven 
weer terug te krijgen en ze bieden hen training, informatie 
en advies. Voor velen van hen is het Wereldhuis een 
onmisbare pleisterplaats in hun leven geworden. Het 
Wereldhuis is tot slot een community, die hoofdzakelijk 
draaiende gehouden wordt door mensen ‘uit de doelgroep 
zelf’. Zo wordt er elke dag een warme, voedzame lunch 
geserveerd. 

23 nov U6 Eeuwigheidszondag - Pastoraat bij rouw en gedachtenis 
Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven 
met elkaar, aandacht en zorg geven aan de ander. Zowel aan 
mensen binnen als buiten de kerk. De Protestantse Kerk 
ondersteunt allerlei vormen van pastoraat, zoals in de 
scheepvaart, gevangenissen of bij studenten. Bij momenten van 
rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan gemeenteleden, 
maar ook aan wijk- en dorpsbewoners, om stil te staan bij hun 
verdriet. Dan wordt de kerk een vindplaats van geloof, hoop en 
liefde. 

W  Wijkdiaconie 30 nov K Kerk in de buurt ( of eigen wijkproject) 
Onze kerk is meer dan een gebouw; het is een hart in de buurt. Met 
deze collecte willen we onze band met onze buren versterken. We 
organiseren activiteiten, bieden een luisterend oor en 
ondersteunen mensen in nood. Samen maken we van onze buurt 
een warm thuis voor iedereen       

  



S Stichting De Sluis  
De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan 
(ex)gedetineerden en hun familie tijdens en na detentie in 
het JCZ (de gevangenis) in Zaanstad. Het doel is gelegen in 
het bieden van perspectief op de situatie van het 
gedetineerd-zijn. De (christelijke) waarden van waardig-
heid en gelijkheid van ieder mens staan hierin centraal.  
 

7 dec K Kerkmuziek: Koren 
‘Zingen helpt mij om te geloven’, zegt een koorlid uit een van onze 
kerkkoren. Prachtig! Ervaart u dat ook zo? Uw bijdrage is voor alle 
prachtige koormuziek die we tijdens de eredienst laten horen. 
Helpt u mee om koorklanken in onze kerk te laten klinken? 

W Wijkdiaconie 14 dec K Eredienst  
Onze eredienst is een levende traditie die zich aanpast aan de tijd. 
Met uw gift investeren we in de toekomst van onze kerk en zorgen 
we ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een 
inspirerende eredienst. 
 

S Het Straatpastoraat  
Het Straatpastoraat biedt plekken waar mensen die 
bekend zijn met het leven op de straat op verhaal kunnen 
komen of hun verhaal kunnen delen. Er wordt gekeken 
naar een mens die ertoe doet en die iets te bieden heeft, 
voorbij het label ‘dakloos’ of ‘thuisloos’. In een stad waar 
zoveel mensen op een klein oppervlakte bij elkaar wonen, 
leven en werken, zoeken we op verschillende, creatieve 
manieren naar verbinding en inclusie.  
 

21 dec K Pastoraat  
In onze gemeente staat omzien naar elkaar centraal. We willen een 
plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht leeftijd, 
achtergrond of levenssituatie. Door middel van pastoraat 
ondersteunen we onze predikant en kerkelijk werker in hun missie 
om verbindingen te leggen en pastorale zorg te bieden. Zo zorgen 
we samen voor een warm en gastvrij gemeenschapsgevoel. 
 

W Wijkdiaconie 24 Kerstnacht K Kerstcollecte eigen doel 
[als u geen eigen wijkproject heeft kunt u onderstaande tekst 
gebruiken] 

De geboorte van Jezus bracht hoop in de wereld. Met deze collecte 
willen we die hoop levend houden en doorgeven aan toekomstige 
generaties. Door te investeren in onze gemeenschap, zorgen we 
voor een betere toekomst voor ons allemaal. Laat uw bijdrage een 
lichtpuntje zijn in deze donkere dagen. 

 
 



W Wijkdiaconie 25 Kerst K Kerstcollecte eigen doel 
[als u geen eigen wijkproject heeft kunt u onderstaande tekst 
gebruiken] 
 
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, een teken van Gods 
onvoorwaardelijke liefde. Net als de wijzen die geschenken 
brachten, willen wij onze liefde delen met onze medemensen. Door 
uw gift kunnen we deze kerstgedachte levend houden en iets 
betekenen voor onze buurt. 

S Drugspastoraat  
Het Drugspastoraat Amsterdam verleent pastorale zorg 
aan mensen die in hun leven door drugsgebruik zijn of 
waren vastgelopen. Het Drugspastoraat biedt vanuit de 
christelijke traditie antwoord op de zingevingsvragen die 
deze situatie bij de mensen die erin verkeren oproept. Met 
name is het Drugspastoraat er voor mensen die weinig 
sociaal of maatschappelijk netwerk hebben. Eén van de 
activiteiten die het Drugspastoraat, in samenwerking met 
het Straatpastoraat van de Protestantse Diaconie 
Amsterdam, organiseert is de wekelijkse vrouwenavond. 
Tijdens deze avond staan lekker eten, ontmoeting en 
gezelligheid centraal.  

28 dec K Eindejaarscollecte voor de kerk 

Het jaar loopt ten einde, maar de hoop blijft bestaan. Laten we dit 
jaar afsluiten met een lichtje van dankbaarheid en ons 
voorbereiden op een nieuw begin. Met uw gift kunnen we onze 
activiteiten voortzetten en samen een stralend nieuw jaar 
tegemoet gaan. 

 
Geen diaconale collecte 31 dec K Eindejaarscollecte voor de kerk 

 
Terwijl we terugblikken op een jaar vol mooie momenten, kijken we 
ook uit naar de toekomst. Met uw steun kunnen we de tradities van 
het verleden verbinden met de hoop van het nieuwe jaar. Steun 
onze activiteiten en help ons om samen te groeien. 

 


